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✓	 Mooie dagtrips, weekendjes, 3-5- tot 8-daagse reizen, autocar- en
	 vliegreizen.

✓	 Reisbrochure voor individuele inschrijvingen.

✓	 Ook voor verenigingen, bedrijven, families, ... kunnen wij reizen 
organiseren.

✓	 Inschrijvingen voor onze meerdaagse reizen: wij noteren uw 
gegevens, naam en voornaam, telefoonnummer, adres en de 
kamerverdeling. Nadien ontvangt u uw reisdocumenten zoals u wenst 
via post of e-mail. De inschrijving is definitief na betaling van het 
voorschot, het saldo dient betaald te worden 4 weken voor afreis.

✓	 Opstapplaatsen
	 •  Meerdaagse reizen: de opstaproute wordt steeds per reis  

  opgemaakt en zo kort mogelijk gehouden. Vele mensen kiezen  
  graag als vertrekplaats onze gratis ’s nachts afgesloten en 

	   verlichte autocarparking te Oostmalle, Hoogstraatsebaan 192.
	 •  Dagreizen eventuele opstapplaatsen: Hoogstraten, Brecht, 
	   Sint-Lenaarts, Westmalle, Oostmalle, Rijkevorsel, Beerse tot  

  Turnhout. U wordt enkele dagen voor de reis telefonisch of per 
	   e-mail gecontacteerd. U mag ons ook zelf enkele dagen voor afreis  

  eventueel contacteren om de voor u meest geschikte vertrekuur en  
  -plaats af te spreken.

✓	 Steeds goede hotels, restaurants en reisprogramma’s. Moderne 
autocars voorzien van alle comfort. Vraag aan uw vrienden of familie 
of de ondernomen reis goed was en laat u door hen overtuigen.

✓	 Annulatieverzekering is altijd inbegrepen in de prijs bij de 
meerdaagse reizen.

✓	 Net zoals in 2020 en 2021 honderd procent terugbetaling  
bij corona-annulatie.

✓	 Onze autocars gebruiken altijd verse buitenlucht bij zowel koelen als 
verwarmen van het interieur.

✓	 Handontsmettingsdispensers bij de ingang van de autocar.

✓	 Tot nader bericht is mondmasker verplicht.

✓	 Als u zelf geen eigen mondmasker ter beschikking heeft, kan u deze 
ook aankopen in de autocar. Er zijn er voldoende beschikbaar.

✓	 Onze autocar wordt systematisch hygiënisch, gereinigd en ontsmet.

✓	 Snelle opvolging van eventuele nieuwe richtlijnen van onze federatie 
en de overheid.

Inlichtingen en inschrijvingen via telefonisch contact

tel. 03 312 08 34
Wij zijn u graag telefonisch van dienst tijdens onderstaande openingsuren.
•  Maandag tot donderdag van 09.00 tot 12.00 uur
  en van 14.00 tot 17.30 uur.
•  Vrijdag 09.00 tot 12.00 uur, namiddag gesloten.
•  Zaterdag, zondag en feestdagen gesloten.

Bezoek op ons kantoor is mogelijk na
reservatie van een afspraak.

Als u ons buiten de openingsuren wil bereiken,
voor zeer dringende informatie of vragen,
dan is dit mogelijk op het nummer

(0032) (0)473 97 43 16.

Door de veranderlijke coronamaatregelen vindt u 
op onze website www.reizendestillekempen.com 
de meest accurate informatie omtrent onze reizen en 
eventuele richtlijnen vanuit Europa of onze regering.
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DinerShow in Gasthof Delicia ‘Happy New Year Show’
Maandag 10 januari    •    Autocar: € 25
Met de Stille Kempen naar Gasthof Delicia, om het nieuwe jaar met een mooie show te verwelkomen. Pierry nodigt ons uit voor een na-
middagshow met prachtige Vlaamse topartiesten: Luc Steeno, Lindsay, Ive Rénaarts en Gery. Zij brengen ons hun mooiste nummers. 
Ontvangst met een 3-gangendiner, tijdens de pauze koffie en Limburgse vlaai, avondmaaltijd met taart.
• 3-gangendiner, show, koffie met vlaai en avondmaal: e 39 *

Show in De Kaasboerin: ‘flitsende vuurwerkshow’
Donderdag 27 januari    •    Autocar: € 20,50
Vertrek ca. 10.00 uur. ‘s middags 3-gangendiner: soepje van seizoensgroenten, overheerlijk klassiek hoofdgerecht, dessert. Nadien volgt 
het showprogramma met volgende artiesten: Frank & Christel Galan, Lindsay, Bobby Prins, Chris & Chris, Ruth McKenny en 
Remi & Rachel. Einde show 18.00 uur gevolgd door een lekkere avondlunch. 
• 3-gangendiner, show en avondlunch: e 39,50 *

Show in De Kaasboerin: ‘Van Dyke op zijn best’
Maandag 07 februari    •    Autocar: € 20,50
Vertrek ca. 10.00 uur. ‘s middags 3-gangendiner: soepje van seizoensgroenten, overheerlijk klassiek hoofdgerecht, dessert. Nadien volgt 
het showprogramma met volgende artiesten: Jan Van Dyke, Jacky Lafon, Patrick Onza, Franky Boy, Linda De Ridder, Tommeke. 
Einde show om 18.00 uur, gevolgd door een lekkere avondlunch. 
• 3-gangendiner, show en avondlunch: e 39,50 *

Een dagje Nederland ‘De Westhoek van Brabant Marsepein - Frans Bauer en de Basiliek van Oudenbosch’
Dinsdag 08 februari    •    Autocar: € 25
In de voormiddag brengen we een bezoek aan Frits van Noppen, een gepassioneerd ambachtsman, chocolatier en vakman in het 
marsepein maken met ruim 30 jaar ervaring die ons breedglimlachend hartelijk ontvangt met koffie/thee en diverse chocolade- en marse-
peinlekkernijen. Frits, een geboren en getogen Ridderkerker geeft breedglimlachend toelichting bij de fijne kneepjes van het vak. Alles 
handgemaakt, in een perfecte combinatie van kwaliteit, zorgvuldigheid en creativiteit. Waarbij we onder het deskundige oog, zelf een 
marsepeinroosje mogen maken en mee naar huis nemen of ... ter plaatse opeten. 
Na ons warm diner maken we met een plaatselijke gids een rondrit door de westhoek van Brabant, het gebied waar Frans Bauer woont. 
De gids neemt ons mee naar de Basiliek in Oudenbosch voor een kort bezoek aan deze monumentale kerk, waar de altijd goedgezinde, 
bekende Nederlander getrouwd is. We rijden verder naar Fijnaart en komen langs het woonhuis en de favoriete Chinees van Franske. Verder 
komen we langs gebieden waar veel vlas- en suikerbieten worden verbouwd en rijden langs typische dijkdorpen door het, voor velen, 
ongekende landschap. In Willemstad nemen we nog eventjes wat vrije tijd. 
• Koffie met iets lekkers, bezoek Frits van Noppen, rondrit, begeleiding, middag- en avondmaal: e 67 *

Met de Zilvermeeuw al varend (elektrisch) van de Biesboschen naar en door de haven van Antwerpen
Dinsdag 15 februari    •    Autocar: € 25
Om 8.45 uur wordt u in Lage Zwaluwe aan de rand van de Biesboschen hartelijk ontvangen met koffie en appelgebak, waarna wij 
om 9.00 uur de vaartocht naar de haven van Antwerpen beginnen met het mooiste schip van Nederland, de ‘Z8’. We varen onder 
de Moerdijkbruggen door en nadat we langs Willemstad zijn gevaren, schutten we via de Volkeraksluizen het Volkerak op. Via het 
Schelde-Rijnkanaal varen we langs Tholen België binnen. 
De haven van Antwerpen is de grootste haven van België en de tweede grootste haven van Europa. We varen door de indrukwekkende 
haven van Antwerpen. Antwerpen dankt de Schelde aan God... en al het overige aan de Schelde. Tijdens onze rondvaart doorheen de 
haven ontdekken we dat deze oude slogan juist is. We zien de enorme evolutie, vooruitgang, ontwikkeling en visie om klaar te zijn voor 
de toekomst. De Poort van West Europa ontdekken we vandaag al varend. Omstreeks 16.30 uur meren we weer aan in Antwerpen. Daar 
staat onze autocar op ons te wachten en brengt  ons naar onze avondlunch.
• Koffie met iets lekkers, rondvaart, middag- en avondmaal: e 65 *

DinerShow in Gasthof Delicia ‘Valentijn revueshow’
Maandag 21 februari    •    Autocar: € 25
Met de Stille Kempen naar Gasthof Delicia, om Valentijn muzikaal te beleven. Pierry nodigt ons uit voor een namiddagshow met prachtige 
Vlaamse topartiesten: Jo Vally, Frank Galan, Dina Rodrigues en Gery. Zij brengen ons hun mooiste nummers. Ontvangst met een 
3-gangendiner, tijdens de pauze koffie en Limburgse vlaai, avondmaaltijd met taart.
• 3-gangendiner, show, koffie met vlaai en avondmaal: e 39 *

Huishoudbeurs RAI Amsterdam
Dinsdag 22, woensdag 23, donderdag 24 en vrijdag 25 februari    •    Autocar: € 25
In februari gaat het grootste huishoudfeest van Nederland weer van start: de Huishoudbeurs te Amsterdam. Laat je verrassen door 
de veelzijdigheid aan exposanten, artiesten, workshops, nieuwe producten en scherpe beursaanbiedingen. De Huishoudbeurs betreft veel 
verschillende segmenten, zoals onder andere ’Home Sweet Home’, ‘Shop ’till you drop fashion’ en het nieuwe segment ‘Happy & Healthy’. 
Ook treden er veel artiesten op tijdens de beurs. 
RAI Amsterdam verwelkomt bijna een kwart miljoen bezoekers gedurende negen dagen. Proeven en proberen. Een gezellig Nederlands 
dagje uit met voeding, ontspanning, lichaamsverzorging, mode, ... Elke afdeling heeft zijn eigen specialiteit met voorstellingen en artiesten. 
Inkomkaart bekomt u de dag zelf, of u kunt uw eigen inkomkaart via internet eventueel ook bestellen. 
• Busparking inbegrepen, inkomkaart (eigen inkomkaarten mag/kan ook, prijskorting nog niet gekend): e 22 *

Dagreizen* (*) De prijs van de dagonkosten is onder voorbehoud van wijzigingen
en is afzonderlijk ter plaatse te betalen.



‘Smaken en goesting’ in de Leistreek, Flandrienkaas en Kasteelbier
Maandag 28 februari    •    Autocar: € 25
Vandaag is er goesting, het mooiste woord uit de Vlaamse taal en meteen het enige woord dat de lading dekt wanneer we ongelooflijke 
trek hebben in een heerlijk stukje karaktervolle kaas van Vlaamse bodem. Een stukje? Een dikke plak? Of meteen een hele bol? Hoe je 
het ook draait of keert, zelfs van het kleinste blokje Flandrienkaas krijg je goesting naar meer. Benieuwd hoe Vlaamse melk uiteindelijk 
een prachtige bol Flandrienkaas wordt, het productieproces van de vier Flandrienkazen wordt aan ons hier vandaag stap voor stap 
uitgelegd. 
Na onze middaglunch gaat het smakenparcours langs de Leie verder, met een bezoek aan Kasteelbrouwerij Vanhonsebrouck. Zij 
vierde in 2000 hun honderdjarige bestaan en zijn vooral bekend om zijn speciaalbieren. In 1900 starten Emiel en Louisa Vanhonsebrouck 
een kleine boerderij waar ze een brouwerij stichten. Er werden voornamelijk ondergistende bieren gebrouwen, zoals pils, bruin en export. 
Later besluit men zich te specialiseren in het brouwen van bieren met een hoge gisting, zoals Bacchus. In 2016 wordt een volledige nieuwe 
brouwerij met bezoekerscentrum onder de naam Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck in gebruik genomen in Emelgem. Hier wordt een 
groot assortiment aan speciaalbieren gebrouwen. Na Bacchus en Gueuze St.-Louis volgen Kriek Lambic, Premium Kriek , Premium Pêche, 
Premium Framboise, Brigand, Filou en Kasteelbier. Laatstgenoemde is één van de zwaardere bieren die brouwerij Vanhonsebrouck 
produceert. Er zijn zelfs vijf soorten Kasteelbier: de Kasteel Tripel en Kasteel Donker, de Kasteel Rouge, de Kasteel Blond en tenslotte 
de Kasteel Hoppy. Verder volgt dan nog Cuvée Du Château, die de smaak heeft van een op fles verouderde Kasteel Donker, Trignac XII en 
Barista Chocolate Quad. 
De bieren van deze brouwerij mogen sinds 2012 het logo ‘Belgische hop’ dragen. Dit kwaliteitslabel wordt enkel toegekend aan bieren 
die gebrouwen worden met minimum 50% Belgische hop. Op onze terugreis voorzien we nog een goed gevulde koffietafel om deze 
smakelijke dag af te sluiten.
• Koffie en gebak, bezoeken, middag- en avondmaal: e 67 *

Een dagje Nederland: De Biesbosch, de Alblasserwaard en het zilverstadje Schoonhoven
Donderdag 3 maart    •    Autocar: € 25
Na onze koffie met gebak varen we met een luxe boot de Biesboschen binnen, één van de mooiste natuurgebieden van Nederland. We 
ontdekken het natuurgebied in wintersfeer vanop het water. Onze middaglunch is gereserveerd op het schip en wordt ons al varend 
geserveerd. 
Onze namiddagroute brengt ons doorheen de Alblasserwaard. De Alblasserwaard is gelegen tussen de grote rivieren de Merwede en de 
Lek, het is een oud overstromingsgevoelig veengebied met boezems, rivieren en oude, soms scheefgezakte hoeves met vaak nog een 
‘hoogwaterkamer’. Hier vinden we de laaggelegen typische Nederlandse rietgedekte idyllische hoeves. Prachtig in dit winters decor Een 
bezoek aan Schoonhoven is als een reis door het verleden. De rijke geschiedenis van het oude vestingstadje vertelt ons: het ontstaan, 
de handelsgeest, het vakmanschap, de goud- en zilversmederij. We bezoeken hier: Het Schoonhovens Zilverhuis dat gevestigd is in twee 
17de-eeuwse grachtenpanden. We vinden hier de grootste collectie zilveren sieraden en gebruiksvoorwerpen met zowel klassieke als 
moderne vormgeving. De meeste hiervan zijn vervaardigd in eigen atelier waar we ook een rondleiding en eventueel een demonstratie 
te zien krijgen. Op onze terugreis voorzien we nog een heerlijk driegangendiner.
• Koffie en gebak, boottocht, bezoek Schoonhoven, rondrit, middag- en avondmaaltijd: e 65 *

‘Romeinen en de Mergel’ een bezoek aan het Gallo-Romeins museum en de Jezuïetenberg
Woensdag 9 maart    •    Autocar: € 25
Na onze koffie en gebak bezoeken we het Gallo-Romeins museum in Tongeren. Wat volgt, staat altijd in verband met wat eraan vooraf-
ging.’ Marcus Aurelius, Romeinse keizer-filosoof (121 - 180 n.Chr.). We kunnen het heden niet begrijpen, laat staan vooruitblikken, zonder 
kennis van vroegere tijden. Hier verteld men aan ons het leven van de Tongeraar, van in de prehistorie tot de vroege middeleeuwen. In een 
chronologisch verhaal. Oog in oog met de Romeinen. Net zoals Ambiorix. 
Na ons driegangenmenu, bezoeken we één van de mooiste bewerkte kalksteengroeven ter wereld, de Jezuïetenberg. De ontginning 
van deze groeve, die deel uitmaakt van de Fallenberggroeve in de Cannerberg, vond plaats in de periode 1704 en 1880, toen men de 
mergel gebruikte als bouwsteen. Dat zich in het ontgonnen gangenstelsel nu een onderaards museum bevindt, is te danken aan de Paters 
Jezuïeten uit Maastricht. Tussen 1860 en 1960 trokken zij op hun vrije woensdagmiddag de groeve in om er ontspanning te zoeken na 
de studie. Zo creëerde zij een groot aantal reliëfs en beelden in de mergelwanden. Gevleugelde stieren, het Alhambra (compleet met 
fontein en vijver), Christus naast Boeddha, het hoofd van Ramses II en vele andere bezienswaardigheden verfraaien het interieur van deze 
onderaardse gangen. Nog een mooie rondrit door de streek brengt ons aan onze koffietafel.
• Koffie en gebak, entrees, bezoeken, rondrit, middag- en avondmaaltijd: e 65 *

‘Twee keer wit Goud in onze Kempen’
Donderdag 10 maart    •    Autocar: € 25
Na onze koffie en gebak maken we een korte rondrit door zowel de Belgische als de Nederlandse Kempen en bezoeken we de cham-
pignonkwekerij. We kijken binnen in de verschillende koelcellen en onder het keurend oog van de zaakvoerster zien we de hagelwitte 
champignons werkelijk groeien. De liefhebbers kunnen een verleidelijk bakje aanschaffen. 
Na een heerlijke lunch bezoeken we Mol, een gemeente met maar liefst twaalf gehuchten. Ieder dorp heeft wel zijn bezienswaardigheid. 
Tijdens een geleide bustocht maken we kennis met deze uitgestrekte gemeente. We houden halt bij de mooiste hoekjes en genieten volop 
van het vele groen. Bijzondere aandacht gaat naar de witzandontginning. In de helft van de 19de eeuw werd het witzand ontdekt. De 
ontginning ervan resulteerde in enorme meren. We bezoeken er enkele en staan stil bij de vele toepassingen van quartszand. Nog een 
mooie rondrit door de streek brengt ons aan onze koffietafel om na te genieten van deze ontdekkende Kempenroute.
• Koffie en gebak, entrees, bezoeken, rondrit, middag- en avondmaaltijd: e 67 *

Dinershow in Gasthof Delicia ‘Zalige Lenteshow’
Maandag 14 maart    •    Autocar: € 25
Met De Stille Kempen naar Gasthof Delicia, om de vroege lente met een mooie show reeds te verwelkomen. Pierry nodigt ons uit voor een 
namiddagshow met prachtige Vlaamse topartiesten: Youri, Ive Rénaarts, Luc Steeno, Pino Baresi, Phil en Kevin. Zij brengen ons 
hun mooiste nummers. En Pierry brengt ons zijn lekkerste menu. Ontvangst met een 3-gangendiner, tijdens de pauze koffie en Limburgse 
vlaai, avondmaaltijd met taart.
• 3-gangendiner, show, koffie met vlaai en avondmaal: e 39 *
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‘Het historisch vliegveld van Brasschaat’ eventueel o.l.v. club-uithangbord Peter Van Asbroeck
Woensdag 16 maart    •    Autocar: € 25
Na onze koffie en gebak bezoeken we midden in een prachtig natuurgebied het historisch vliegveld van Brasschaat. Het bestaat sinds 1910 
en het is één van de oudste vliegvelden van Europa. Peter Van Asbroeck is onder voorbehoud onze gids voor ons bezoek. Hij zal ons 
de boeiende geschiedenis vertellen van de eerste dagen toen er ballonnen werden opgelaten tot de dag dat het vliegveld te klein werd.
We krijgen heel wat historische vliegtuigen te zien en nemen een kijkje in de verkeerstoren. ’s Middags genieten we van een lekker 
uitgebreide broodmaaltijd in het clubhuis. Na de middag brengen we een bezoek aan het Museum Gunfire (ook gelegen op het terrein 
van het vliegveld) hier ontdekken we museumstukken van de artillerie van het leger. Hier zien we kanonnen die gebruikt werden door 
het leger van Napoleon, maar ook modern legermateriaal staat hier tentoon. We krijgen nog  een ontluisterend verhaal over de V1-
bombardementen op Antwerpen van onze gids. Na de rondleiding hebben we nog even vrije tijd om iets te drinken in het clublokaal van 
de aeroclub en besluiten we onze dag met een uitgebreid driegangenmenu om na te genieten van deze bevlogen dag.
• Koffie en gebak, entrees, bezoeken, middag- en avondmaaltijd: e 65 *

‘Abdij Averbode en de Cosmodrome’
Donderdag 17 maart    •    Autocar: € 25
Onze daguitstap brengt ons vandaag richting Averbode en Genk. Na onze koffiestop, brengen  we in de voormiddag een bezoek aan de 
norbertijnen van de Abdij van Averbode we krijgen een open kijk op de inspiratie en drijfveer van de gemeenschap. De abdijgemeenschap 
van Averbode telt (anno 2018) 66 Norbertijnen waarvan er 43 in de abdij wonen. Via een begeleide rondleiding maken we kennis met de 
monumentale gebouwen en het leven van de Norbertijnen. Zij wensen zoals Jezus het evangelie in woord en daad te verkondigen zodat 
we er moed en vertrouwen uit kunnen ontvangen. Na onze 3-gangenlunch in Scherpenheuvel in De Ram rijden we verder richting Genk 
voor een bezoek aan de Cosmodrome. Hier staren we diep in de ruimte door de beelden van de Hubble Space Telescoop en reizen samen 
met het licht miljarden jaren terug in de tijd. Op deze adembenemende reis zijn we getuige van het ontstaan van de sterrenstelsels. We 
maken kennis met enkele van de meest wonderbaarlijke nevels en astronomische structuren ooit ontdekt. Misschien ontdekken we wel 
een nieuwe planeet. Tijdens deze ongelooflijke reis vliegen we doorheen het melkwegstelsel en treden we terug ons eigen zonnestelsel 
binnen om uiteindelijk veilig op aarde in onze zetel te landen. We eindigen de Cosmodrome-show met de sterrenhemel van de avond. 
Op onze terugreis voorzien we nog een heerlijke koffietafel.
• Koffie en gebak, entrees, bezoeken, rondrit, middag- en avondmaaltijd: e 64 *

Marcienne-collection ‘Lentecollectie’ en shoppen in Hasselt
Woensdag 23 maart    •    Autocar: € 25
Vertrek ca. 9.30 uur, richting Kirchhoven net over de Duitse grens voorbij Roermond. Ontvangst met koffie en taart bij breimodefabrikant 
Marcienne. Steekje voor steekje verovert de breimode de lente- en zomercollectie van 2022. Marcienne ontwerpt en produceert al meer 
dan 20 jaar: een eigen, vlotte en modieuze collectie. Die alleen hier in de eigen atelierwinkel te verkrijgen is. Er worden hoge eisen gesteld 
aan design, kwaliteit, materialen en pasvorm. Zo ontstaat ieder seizoen een nieuwe trendy collectie. De sprankelende live-modeshow laat 
ons de huidige Marcienne-collectie zien. Afgestemd tot in het laatste detail. We laten ons verrassen, welke kleuren en modellen de trends 
van het nieuwe seizoen zullen zijn. Na de modeshow is er de mogelijkheid om de atelierwinkel vrij te bezoeken. Na ons 3-gangenmid-
dagmenu rijden we naar Hasselt om hier onze namiddag vrij in te vullen met eventueel een Hasseltse koffie.
• Koffie met taart, modeshow, 3-gangendiner: e 20 *

Marktdag en Lenteshoppen in Maastricht
Vrijdag 25 maart    •    Autocar: € 25
Maastricht, de meest Vlaamse stad in Nederland, is een ideale bestemming voor een dagje shoppen, bovendien is het op vrijdag wekelijkse 
marktdag. Gans de dag tijd om zalig te winkelen en flaneren in de gezellige, sfeervolle winkelstraten met vele restaurantjes en cafeetjes.

Flevoland en de ‘Orchideeën Vlinderhoeve’
Maandag 28 maart    •    Autocar: € 25
Een prachtige daguitstap naar Flevoland: 165.000 ha nieuw land, land gewonnen op de Zuiderzee. Meer dan de helft van Nederland 
ligt onder zeeniveau. Stukje bij stukje hebben hun voorvaderen dit land veroverd op het water. Hoewel de zee altijd een bedreiging 
vormde voor mens en dier, have en goed, gaf zij tegelijkertijd vruchtbaarheid aan de bodem. Ondanks watersnood en rampspoed wisten 
ze zich door de tijden heen te handhaven en de zee steeds verder terug te dringen, met als hoogtepunt de bouw van de Afsluitdijk en de 
inpoldering van een deel van de Zuiderzee. Hier ontstonden nieuwe landerijen met enorme akkers voor graan, suikerbieten, groenten, fruit 
en zo veel meer. Volledig nieuwe dorpen en steden als Lelystad en Almere, maar ook recreatie en natuurgebieden vonden er hun plaats. 
Op deze dag maken we met dit alles uitgebreid kennis. Via Utrecht en Hilversum komen we in Flevoland, waar we de richting nemen van 
Luttelgeest voor een bezoek aan de Orchideeënhoeve. De familie Maarsen bouwde hier een grote serre, meer dan 2 hectare, het 
werd één van de grootste orchideeënkwekerijen van Europa. Jaarlijks komen vele duizenden bezoekers, zowel winter als zomer, genieten 
van een wandeling door de meer dan 3.000 wilde orchideeën. Onze wandeling doorheen de serres leidt ons ook doorheen de Vlindertuin. 
De Vlindervallei is de grootste vlindertuin van Europa met meer dan 2.000 rondfladderende vlinders. Opgepast voor vlinders in de buik. 
Na ons bezoek aan de Orchideeënhoeve rijden we door de Noord-Oostpolder via Schokland. Ooit een klein eiland te midden van de 
woelige Zuiderzee. Tijdens onze terugreis voorzien we nog een stop en een typisch Nederlands restaurant voor een lekker 3-gangendiner.
• Koffie en gebak, inkom Orchideeënhoeve, middag- en avondmaal: e 65 *

Nederlandse tulpenpracht beleven in Keukenhof
Woensdag 30 en donderdag 31 maart, maandag 4 en dinsdag 5 april    •    Autocar: € 25
Keukenhof is gelegen tussen Den Haag en Amsterdam en wordt in de volksmond het mooiste lentepark of ook wel de grootste voor-
jaarstuin van Europa genoemd, 32 hectare beplant met prachtige bloemenparken, wandelwegen, verschillende paviljoenen met jaarlijks 
wisselende tentoonstellingen, meer dan 7 miljoen bloemen, een kleurrijke verzameling van de mooiste bloembollensoorten ter wereld 
die elk jaar anders gepresenteerd worden. Na ons uitgebreid bezoek verlaten we Keukenhof en volgen we een mooie route door de in-
drukwekkende bollenvelden rond Lisse, die in deze tijd prachtig bloeien, vele hectare in felrode, gele en andere verschillende kleuren, 
een mozaïek van bloemenpracht. De route brengt ons in de Haarlemmermeer polder, door het groene hart van Nederland, zo komen we 
toe aan ons restaurant, waar we nog genieten van een heerlijk avonddiner als afsluiter van deze mooie dag. Onze koffiestop ’s morgens 
is inbegrepen, de middaglunch in Keukenhof is facultatief.
• Koffie en gebak, inkom Keukenhof en 3-gangendiner ’s avonds: e 50 *
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Haspengouw, Hageland en de Bloesemroute
Woensdag 6 april    •    Autocar: € 25
Het Hageland is een streek, gelegen in het oosten van Vlaams-Brabant. In het noorden is ze begrensd door de brede vallei van de Demer, 
van Diest tot Werchter kronkelt deze rivier zich door het landschap. Het Hageland is een heuvelachtig gebied met vele fruitaanplantingen. 
In de brede valleigebieden van de Velpebeek en Geten vormen de boomgaarden een vertrouwd beeld in het landschap. Elk jaar wordt het 
landschap in deze omgeving omgetoverd tot een sprookjesachtig decor van bloeiende boomgaarden met een wit of roze bloesemtapijt 
van laag- en hoogstammen. Vandaag zijn we te gast bij de familie Van Hellemont, we worden er hartelijk ontvangen met koffie en gebak. 
Hier te Meensel Kiezegem teelt de familie appelen en peren, vooral de Jonagold, Elstar, Boskoop, Conference, Doyenné en Durondeau. 
Sedert 1993 is het hele bedrijf overgeschakeld op geïntegreerde teelt of in de volksmond milieuvriendelijke teelt. Het fruit wordt bewaard 
in computergestuurde ‘ULO-frigo’s’. Tijdens de rondleiding met geanimeerde uitleg kunnen we dit alles bewonderen. En als toetje worden 
we verwend met eigen streekproducten zoals natuurlijk appelsap, likeuren, jenevers en advocaat op basis van fruit, ... smakelijk ! Na 
onze middaglunch zetten we onder begeleiding van een plaatselijke gids onze route verder die ons door het golvend landschap van 
Haspengouw voert. Als de lente ons goed gezind is dan worden we vandaag getrakteerd op eindeloze bloesempracht. Is de lente toch te 
vroeg of te laat, dan trakteren we onszelf in Wilderen op een frisse pint ‘Wilderen Goud’ in de gerenoveerde brouwerijhoeve. Op 
onze terugreis genieten we nog van een heerlijke koffietafel.
• Koffie en gebak, proevertjes, inkom, rondrit, middag- en avondmaal: e 62 *

Tante André en Breydelham
Maandag 11 april    •    Autocar: € 25
We zijn op deze dag te gast in de ambachtelijke likeurfabriek van Verhofstede, een familiebedrijf waar men op basis van oude recepten 
diverse kruidenlikeuren maakt met mooie namen zoals likeur Sint-Nikolas en of de beroemde ‘Tante André’. Over deze eigenaardige 
likeuren krijgen we straffe ‘geloofwaardige’ verhalen te horen die verteld worden uit het grote anekdoteboek van de familie Verhof-
stede. Nadien gaat het naar Gent, de hoofdstad van Vlaanderen. Na een lekkere 3-gangenmaaltijd rijden we verder voor een bezoek aan 
‘Breydelham’, puur Belgische delicatessen van de hoogste kwaliteit. De verschillende producten worden met een geheime kruidenmix 
bestrooid. Om daarna gebakken te worden in een authentieke warmeluchtoven ... de garantie voor een unieke smaak. ‘Uniek gebakken, 
lekker kruidig’ Een smaakvol bezoek aan 35 jaar vakmanschap.
• Koffie en gebak, bezoeken, middag- en avondmaaltijd: e 65 *

Bister mosterd en Ardeense ham
Woensdag 13 april    •    Autocar: € 25
Na onze vriendelijke verwelkoming met koffie, thee en gebak starten we het bezoek met een film over het bereiden van de verschillende 
Mosterd producten. Onze plaatselijke Nederlandstalige gids legt ons de geschiedenis van het bedrijf uit. We vernemen alles over de 
productie, de verdeling, de export en de marketing en er is natuurlijk de mogelijkheid tot uitgebreid proeven van de producten, liefst vijf 
soorten mosterd proeven we hier (Impériale, honingmosterd, Piccalilli, biomosterd en Vinaigre). Verder proeven we ook van twee soor-
ten pickles (L’etoile en Bistro piccalilly), één soort tartaar, bearnaisesaus en mayonaise en ook nog afsluitend een glaasje mosterdbier. ’s 
Middags genieten wij bij Bister van een warm mosterd geïnspireerd middagdiner. Na de middag maken we een prachtige, panoramische 
Ardennentocht via onder andere Hotton, Manhay en Stavelot naar de Ardeense Ham van Montenau. Bij aankomst bekijken we een 
Nederlandstalige video over de productie van het Hambedrijf waarbij we vervolgens (achter glas) de activiteiten van het bedrijf kunnen 
bekijken. Afsluitend kunnen we nog van de Ardeense ham proeven en is er ook hier vrijblijvend de mogelijkheid om ham aan te kopen. 
Op onze terugreis genieten we nog van een uitgebreide, onbeperkte broodmaaltijd.
• Koffie en gebak, bezoeken, middag- en avondmaaltijd: e 65 *

Alden Biesen, Limburgse lavendel of ‘een stukje Provence in Limburg’ 
Donderdag 14 april    •    Autocar: € 25
De geschiedenis van Alden Biesen begint in 1220, toen de Duitse Ridderorde de Landcommanderij opgericht heeft. Alden Biesen groeide 
uit tot hoofdzetel van de balije Biesen. Het pronkstuk, Alden Biesen, was eigendom van de landcommandeur. Het kasteeldomein kende 
haar glorietijd tussen de 16de en de 18de eeuw. De Landcommanderij groeide toen uit tot de luxeresidentie zoals we ze vandaag kennen.  
We ontdekken tijdens onze rondleiding de geschiedenis van Alden Biesen. We bezoeken de kerk, de binnenpleinen en enkele ruimtes 
van het huidige congrescentrum, ook het luxueuze appartement van de landcommandeur dat met veel vakmanschap prachtig werd 
gerestaureerd. Misschien nog even  nagenieten van de bloemenpracht of van een wandeling door de romantische Engelse tuin. Na onze 
middaglunch, brengen we een bezoek aan ‘De Lavendelhoeve’. Op een terrein van 4 hectare worden we ontvangen voor een rondleiding 
doorheen de lavendelvelden en de distillatieruimte. De dwergstruik lavendel geeft ons buiten zijn heerlijke geur, nog vele nevenproduc-
ten, die men hier graag aan ons voorstelt. We sluiten onze dag af met nog een kort bezoek aan Hasselt. Op onze terugreis genieten we 
nog van een uitgebreide broodmaaltijd om na te genieten van deze geurende dag.
• Koffie en gebak, Lavendelhoeve, Alden Biesen, middag- en avondmaaltijd: e 62 *

Marktdag en Lenteshoppen II in Maastricht
Vrijdag 15 april    •    Autocar: € 25
Maastricht, de meest Vlaamse stad in Nederland, is een ideale bestemming voor een dagje shoppen, bovendien is het op vrijdag weke-
lijkse marktdag. Gans de dag tijd om zalig te winkelen en flaneren in de gezellige, sfeervolle winkelstraten met de vele restaurantjes en 
cafeetjes.

Nederland 10-jaarlijks evenement ‘De Floriade te Almere’
Dinsdag 19, woensdag 20, vrijdag 22, maandag 25, woensdag 27 april    •    Autocar: € 25
Floriade is een wereldtuinbouwtentoonstelling die slechts één keer in de 10 jaar in Nederland plaatsvindt. Het is de 7de keer dat 
de tentoonstelling in Nederland wordt gehouden, ditmaal op een prachtige locatie in Almere. De Nederlandse tuinbouw brengt hier in 
samenwerking met nationale en internationale deelnemers en partners het thema ‘Growing Green Cities’ tot leven. Ontdek het zelf ! Kom 
naar Floriade Expo 2022 en ontdek groene oplossingen van innovators uit binnen- en buitenland die onze steden leuker, mooier en duur-
zamer maken. Op het Floriade-park geniet je van de geur en kleur van bloemen, planten, groenten en fruit. Ontdek het allemaal zelf op 
de Expo vanaf april 2022. Op onze terugreis voorzien we nog een driegangendiner om na te genieten van deze innovatieve tuinbouwdag.
• Entreetickets (groepskorting) en driegangenmenu op de terugreis: e 62 *
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ISVAG en de haven van Antwerpen
Donderdag 21 april    •    Autocar: € 20
Na onze gebruikelijke koffie en gebak bezoeken we ISVAG. Elk bezoek start met een welkomstwoord en een uitleg over de techniek van ISVAG, 
gevolgd door een boeiende bedrijfsfilm. Daarna is het tijd voor een wandeling die ons meeneemt doorheen het hele afvalverbrandingsproces. 
ISVAG werd in 1975 opgericht als intergemeentelijke samenwerking voor afvalverwerking. Sinds die tijd is er echter veel veranderd. Vroeger 
zat alle afval door elkaar: glas, papier, textiel, blikjes, plastic, noem maar op. Dat is al lang niet meer zo. Sorteren is de boodschap. ‘Afval bestaat 
niet’. Hernieuwbare energie is de toekomst, vandaar dat ISVAG energie recupereert uit afval, van afval naar groene stroom zonder schade-
lijke uitstootstoffen. Na onze middaglunch maken we een boeiende rondrit door één van de grootste havens ter wereld. Antwerpen dankt de 
Schelde aan God ... en al het overige aan de Schelde. Tijdens onze rondrit doorheen de haven ontdekken we dat deze oude slogan toch op 
enige waarheid berust. Vanaf het Steen, de Rede, langs de verdwenen dorpen Oosterweel, Oorderen, Wilmarsdonk, door de Thijsmans- en de 
Liefkenshoektunnel, naar de nieuwste uitbreidingen op Linkeroever met het Deurganckdok en het tot verdwijnen gedoemde dorpje Doel. We 
zien de innovatie en ontwikkeling van de haven voor onze ogen gebeuren. Oude stapelgebouwen werden lofts, en oude dokken worden jacht-
havens, we zien de gigantische olieraffinaderijen, containerterminals, losplaatsen voor kolen en ijzererts, droogdokken, graansilo’s, de enorme 
sluizen, indrukwekkende kranen en vele duizenden containers. Ook nemen we een kijkje bij de Deurganckdoksluis. De lengte tussen de 
deuren wordt 500 meter, de breedte wordt 68 meter, met een diepte van 17,80 meter. De schutsluis is daarmee qua volume de grootste ter 
wereld. Onze gids op deze havenrondrit heeft tijdens zijn carrière mee gedroomd en gebouwd aan de evolutie van de haven van Antwerpen, 
zodat tot op de dag van vandaag, door deze logistieke voorsprong, de Antwerpse haven de toegangspoort is en blijft voor Europa.
• Koffie en gebak ’s morgens, middag- en avondmaal: e 65 *

Chocolade in Ridderkerk, Rotterdam en de nieuwe Maasvlakte II
Dinsdag 26 april    •    Autocar: € 25
Ridderkerk een dorp gelegen op het eiland IJsselmonde, op het punt waar de Noord, de Lek en de Nieuwe Maas samenkomen. Bij het 
chocolade-atelier ‘Van Noppen’, worden we ontvangen met koffie en gebak. Deze chocolatier maakt al ruim vijftien jaar een breed 
assortiment aan relatiegeschenken en delicatessen. Na een korte film toont Frits van Noppen zijn vakmanschap tijdens een demonstratie. 
Proeven hoort er uiteraard ook bij. Na deze uitgebreide demonstratie, serveert onze gastheer voor ons een Nederlandse broodmaaltijd. 
Vervolgens nemen we de ‘waterbus’, in plaats van onze bus, om naar het centrum van Rotterdam te varen. Via de rivier Krimpen aan de 
IJssel en onder de fameuze Van Brienenoordbrug varen we Rotterdam binnen. Al van op afstand zien we de imposante skyline met zijn 
moderne architectuur. Het is niet verwonderlijk dat men Rotterdam het Manhattan aan de Maas noemt. Bij aankomst stappen we in de au-
tocar om een mooie rondrit te maken door deze dynamische wereldstad. We rijden langs de oude haven, de Euromast over de Erasmus- en 
Willembrug, de kubuswoningen, het winkelcentrum aan de Coolsingel en maken eventueel, afhankelijk van het weer, een korte wandeling. 
We verlaten het centrum van Rotterdam om de rivier ‘De Nieuwe Maas’ te volgen tot ver voorbij zijn monding in de Noordzee. De haven 
van Rotterdam heeft zich steeds vanaf het centrum van Rotterdam uitgebreid richting de zee tot op het punt dat er geen uitbreiding meer 
mogelijk was. “Nou dan maken we toch gewoon nieuw land in de zee.” De nieuwe Maasvlakte strekt zich 10 km ver uit in de Noordzee. 
Een prestatie die de grenzen van land en kunnen ver heeft verlegd. In het bezoekerscentrum Futureland kunnen we de bouw van deze 
Nieuwe Maasvlakte duidelijk volgen. Met al deze informatie, onze rondrit langs de nieuwe dokken en over de nieuwe dijken, lijkt het wel 
alsof we hier in de toekomst kunnen kijken. Op onze terugreis kunnen we nagenieten tijdens een heerlijke 3-gangenavondmaaltijd.
• Koffie en gebak, chocoladedemonstratie, waterbus, middag- en avondmaaltijd: e 60 *

De Tuinen van Adegem, het glinsterende Krekengebied en Sluis
Woensdag 27 april    •    Autocar: € 25
In Adegem, gelegen tussen Eeklo en Knokke, een rustige deelgemeente van Maldegem, worden we verwacht voor een bezoek aan ‘De Tui-
nen van Adegem’. Ontvangst met koffie en zoete gebakjes door de heer Gilbert Van Landschoot. Volgens hem werd het land in zijn schoot 
geworpen ... op een morgen zonder zorgen. Hij of zijn dochter Alexandra zullen ons op een zeer boeiende en amusante wijze alles vertellen 
over hun passie. De ontvangstzaal en de symboliek ervan, de romantische Franse tuin met duizenden rozen, de Engelse landschapstuin 
met vijvers en watervallen en de Japanse tuin met prachtige rotsblokken die een voorstelling geven van de mens op zijn levensweg. ’s Mid-
dags genieten we omringd door deze bloemenpracht van de tuinen van een lekkere 3-gangenmaaltijd. Na dit bezoek vervolgen we onze 
toeristische weg, om een mooie tocht te maken doorheen het Meetjesland en ’t Krekengebied. Een polderland met glinsterende kreken, 
fraaie boerderijen en mooie, weidse landschappen, vele akkers en weilanden. 500 jaar geleden werden hier na geweldige overstromingen 
de vele dorpjes van de kaart geveegd. De talrijke kreken en grachten blijven een herinnering aan dit verleden. In Sluis nemen we de tijd om 
eventueel iets te drinken, of een wandelingetje te maken langs de winkels. Op onze terugreis voorzien we nog een goed gevulde koffietafel.
• Koffie en gebak, inkom Tuinen Adegem, rondrit krekengebied, middag- en avondmaal: e 64 *

Voorjaarsverrassingsreis
Donderdag 28 en vrijdag 29 april    •    Autocar: € 25
De lente, één van de vier jaargetijden, brengt ons weer naar mooier weer, de zon krijgt meer kracht en de prille gewassen op het veld 
genieten van dit heerlijk weertje. Ook wij genieten mee van de ontluikende natuur, met op tijd lekker eten, enkele mooie bezienswaardig-
heden ... kortom een dag om van te genieten.
• Koffie en gebak, rondleiding met proevertje, inkom en rondleiding, middag- en avondmaal: e 60 *

Van klein naar groot in Nederland ‘EDAH en roofvogels Hunting Falcons’
Maandag 2 mei    •    Autocar: € 25
Na ons ontvangst met koffie/thee en gebak nemen enkele oud-medewerkers ons mee doorheen de geschiedenis van de warenhuisketen 
EDAH. Het museum toont ons de evolutie van de kleine kruidenier naar de grote supermarkt. We zien de hulpmiddelen die de krui-
denier van vroeger had om zijn werk te kunnen doen en de middelen die de moderne supermarktmanager nu ter beschikking heeft. We 
zien tal van oude producten, verpakkingen, weeg- en afrekensystemen, reclames, administratiebenodigdheden en uiteraard ook heel wat 
foto’s. Pure nostalgie, beleef de supermarkt van vroeger. Na onze middaglunch bezoeken we Duth Hunting Falcons waar we tijdens de 
roofvogelshow veel te weten komen over de specifieke kenmerken van de diverse roofvogels. De langzame en totaal geruisloze vlucht 
van de oehoe, de nauwelijks te bevatten snelheid van de valk, de stoere en imponerende arend, de behendige en wendbare buizerd, de 
wonderschone vertederende uilen en ook de slimme gieren. Na de show brengen we een bezoek achter de schermen waar er nog talrijke 
roofvogels te bewonderen zijn. Hier wordt er ook door onze roofvogelspecialist een leerrijke, boeiende uitleg gegeven. Op onze terugreis 
voorzien we nog een heerlijke koffietafel om na te genieten van deze Nederlandse dag.
• Koffie en gebak, entrees en bezoeken, middag- en avondmaal: e 67 *
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Gentse Floraliën
Dinsdag 3 mei    •    Autocar: € 25
Sinds 1648 worden in Gent bloemenfestivals georganiseerd. Het thema voor deze 36ste editie van deze Gentse Floraliën heeft als titel 
‘Mijn paradijs, mijn wereldse tuin’. Vandaag genieten we op dit vierjaarlijks evenement van de geurige en kleurrijke bloemen en planten. 
Maken we kennis met de bloemsierkunst in de talrijke voorbeeld boeketten. 
• Inkom Gentse floraliën, avondmaal (uitgebreide broodmaaltijd) in Hamme: e 55 *

Luik, station Guillemins en Saffraan de Cotchia
Woensdag 4 mei    •    Autocar: € 25
Vandaag gaat onze tocht naar Luik en naar het Waalse Haspengouw ‘De Condroz’. In de voormiddag bezoeken we het station van Luik. 
Het door Santiago Calatrava ontworpen station is 40 meter hoog en met zijn overkappingen 150 meter breed. Het stationsgebouw werd 
ingehuldigd in 2009. De bouw van het station duurde meer dan tien jaar, omdat het operationeel moest blijven tijdens de werken. Wegens 
zijn grote raampartijen die het licht doorlaten, wordt het vaak een kathedraal van de moderne tijden genoemd. Zijn witte kleur en 
vormen verwijzen duidelijk naar de stijl van Santiago Calatrava, de beroemde Spaanse architect. Het station is gemoderniseerd, maar 
draagt nog steeds zijn oude naam Guillemins. Na ons 3-gangenmenu nemen we de richting van Waver en Egezée. In hartje Haspengouw 
te Wasseiges brengen we een bezoek aan de grootste saffraankwekerij van België, ‘Saffraan de Cotchia’. Sabine en Eric Léonard begon-
nen hier in 2009 met het planten van 65.000 plantjes. Zij nemen ons mee in de wondere wereld van exotische smaken. We komen alles te 
weten over het kweken en verwerken van de saffraan en haar afgeleide producten zoals likeur, siroop, thee, mosterd, azijn en ... proeven 
hoort er hier ook bij. Op onze terugreis gebruiken we nog een heerlijke koffietafel.
• Koffie en gebak, inkom, middag- en avondmaal: e 65 *

Een dagje Limburg, ‘Steenkool in Beringen en Dieren in Nesten’
Donderdag 5 mei    •    Autocar: € 25
Een dagje Limburg, begint vandaag voor ons in Beringen waar we een bezoek brengen aan de oude koolmijn, die in de jaren 90 gesloten 
werd. In de gebouwen beleven we het verhaal van de mijnwerker en de ontginning van de steenkool of het zwarte goud. Na de koffie met 
het Limburgs gebak, start het bezoek met een inleidende film. Enthousiaste gidsen begeleiden ons doorheen het mijnwerkers pad. Een 
nagebouwde pijler geeft een goed beeld van het werk in de ondergrond, een belevenis ten top. In het museum komen we alles te weten 
over het verhaal van de mijnwerker en van de mijnontginning. Na onze middaglunch, rijden we naar het Natuurhulpcentrum, het is 
een opvangcentrum voor zieke, gewonde wilde dieren. We kennen het hulpcentrum vooral via het televisieprogramma ‘Dieren in Nesten’. 
Het Natuurhulpcentrum probeert ons bewust te maken van de natuur en de problemen waarmee wilde dieren vaak te kampen hebben. 
Hiervoor kunnen ze altijd rekenen op de steun van vele vrijwilligers. Via een inleidende film maken we met de plaatselijke gidsen een 
wandeling langs de opgevangen dieren, we kijken zelfs in de operatiezaal. Op onze terugreis gebruiken we nog een heerlijke koffietafel. 
• Koffie en gebak, bezoeken, middag- en avonddiner: e 65 *

Marcienne-collection ‘Zomercollectie’ en shoppen in Hasselt
Woensdag 11 mei    •    Autocar: € 25
Vertrek ca. 9.30 uur, richting Kirchhoven net over de Duitse grens voorbij Roermond. Ontvangst met koffie en taart bij breimodefabrikant 
Marcienne. Steekje voor steekje verovert de breimode de zomercollectie van 2022. Marcienne ontwerpt en produceert al meer dan 20 
jaar: een eigen, vlotte en modieuze collectie. Die alleen hier in de eigen atelierwinkel te verkrijgen is. Er worden hoge eisen gesteld aan 
design, kwaliteit, materialen en pasvorm. Zo ontstaat ieder seizoen een nieuwe trendy collectie. De sprankelende live-modeshow 
laat ons de nieuwe Marcienne-collectie zien. Afgestemd tot in het laatste detail. We laten ons verrassen, welke kleuren en modellen de 
trends van het nieuwe seizoen zullen zijn. Na de modeshow is er de mogelijkheid om de atelierwinkel vrij te bezoeken. Na ons 3-gangen 
middagmenu rijden we naar Hasselt om hier onze namiddag vrij in te vullen met eventueel een Hasseltse koffie.
• Koffie met taart, modeshow, 3-gangendiner: e 20 *

Nederland Noord-Brabant, kermismuseum te Hilvarenbeek en dwars doorheen de Brabantse Sahara
Vrijdag 13 mei    •    Autocar: € 25
In Hilvarenbeek, bij ‘Soet en Vermaeck’, worden we door Chris en Tony hartelijk ontvangen met vers gezette koffie en een halve Brusselse 
wafel mét slagroom in het wereldberoemde poffertjessalon van Victor Consael. Wat er daarna volgt, is een heus kermisgebeuren van 
weleer; vlooientheater, ballen gooien, volkspelen en rariteiten, ... Ook vind je hier alles over fotografie, hetgeen in die vervlogen tijd een 
bijzonder fenomeen was. We draaien aan het rad van fortuin om de meest waardevolle prijzen te winnen: een lekkere peperkoek, die lieve 
teddybeer, of uiteraard een andere leuke prijs. Op humoristische wijze, beleven we deze fascinerende kermiswereld anno 1920. Te midden 
van de talrijke en kleurrijke kermisattracties, genieten we ’s middags van een broodmaaltijd. Dit is zonder twijfel een unieke belevenis op 
een prachtige locatie in de gemoedelijke en gastvrije provincie Noord-Brabant. We vertrekken daarna naar het plaatsje de Moer, waar we 
met de duinexpres een tocht naar nationaal park de Loonse en Drunense Duinen maken. Het stuifzandgebied is met 3.500 hectare het 
grootste in Europa. De Duinexpres is een comfortabele wegtrein met verwarmde wagons. Deze trein brengt ons op de mooiste plaatsen in 
de Drunense Duinen. Met eventueel nog een stop voor een terrasje. Op de terugweg kunnen we nagenieten bij een heerlijk 3-gangendiner.
• Koffie en koek, treintocht, Soet en Vermaeck, middag- en avondmaaltijd: e 64 *

Een dagje Limburg, wijn in Genoelselderen en de Koningin der groenten in Kinrooi
Woensdag 18 mei    •    Autocar: € 25
Vandaag worden we ontvangen met koffie en gebak in ‘het wijnkasteel van Genoelselderen’. Hier leert men ons alles over deze 
Limburgse noordelijke wijnbouw die hier reeds in de Romeinse tijd aanwezig was. Vandaag de dag is er terug succesvolle wijnbouw in 
het Limburgse Genoelselderen. Inmiddels zijn er 22 hectare wijngaarden en produceert men wijnen van een excellente kwaliteit. 
Gewonnen prijzen op belangrijke wijnwedstrijden in binnen- en buitenland bevestigen het talent van de wijnbouwer. Hiermee is de 
Belgische wijnbouw definitief terug van weggeweest. Geen grote hoeveelheid, maar wel grote kwaliteit. Onze rondleiding door de rozen-
tuin, wijngaard en wijnkelder geeft ons zelfs het gevoel in Frankrijk te zijn (www.wijnkasteel.com). ’s Middags wacht er ons een lekkere 
3-gangenmiddagmaaltijd en rijden we verder richting de Maasvallei. We bezoeken de befaamde asperges van Kinrooi. Zo lekker dat men 
spreekt van het ‘smachten naar het witte goud’. In deze oogstperiode van het jaar, ongeveer de tweede donderdag van april, beginnen 
de aspergeboeren zenuwachtig te hopen op grote gezonde aspergescheuten die door hun zorg en toewijding zullen uitgroeien tot de 
meest smaakvolle asperges. We laten ons overtuigen van de goede kwaliteit door de aspergeproevertjes die men ons hier aanbiedt. 
Doorheen het land van de Teuten keren we terug huiswaarts met nog een heerlijke koffietafel.
• Koffie en gebak, bezoeken, middag- en avonddiner: e 65 *
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Nederlandse kaasmarkt Gouda en varen op de Kagerplassen
Donderdag 19 mei    •    Autocar: € 25
‘De Gouwe’, de rivier die gelegen is aan de bruisende stad Gouda. Deze stad is gekend om zijn prachtige gebouwen zoals het Stadhuis, 
de Waag, het Catharina convent en vooral de indrukwekkende Sint-Janskerk. Deze Sint-Janskerk is door zijn bouwlengte van maar liefst 
123 meter, één van de grootste kerken van Nederland. Bezienswaardig in deze kerk zijn de 70 gebrandschilderde glasramen. Verder is 
Gouda natuurlijk ook gekend om zijn kaas, siroop en pijpen. Alvast redenen genoeg om deze stad te bezoeken ! We maken een korte 
wandeling langs de Waag, het stadhuis, over de grote markt. Tijdens deze periode wordt op de grote markt iedere donderdag de beroemde 
kaasmarkt gehouden. Tussen de handelaren ontstaat er een schouwspel van discuteren en handgeklap tot een aanvaardbare koop is 
bekomen. De typische ronde kaasbollen worden daarna geladen op rijtuigwagens getrokken door sterke zwarte paarden, en naar de 
Waag gevoerd om het juiste gewicht te bepalen. Na dit alles geamuseerd te hebben gezien, wacht er ons een lekkere 3-gangenmiddag-
maaltijd, waarna we een mooie route volgen richting Warmond waar we inschepen voor een prachtige boottocht over de Kagerplassen 
in het groene hart van Nederland. We varen door het Oud-Hollandse Eilandenrijk en beleven hier samen met de vele watertoeristen een 
rondvaart met zicht op vele mooie molens, diepliggende polders, dijken, lager gelegen boerderijen en dorpen. Water en zon, een 
geslaagde combinatie voor velen. Op onze terugreis kunnen we nog nagenieten tijdens onze koffietafel van deze mooie dag.
• Koffie en gebak, middag- en avondmaaltijd, boottocht: e 65 *

Oostende voor Anker
Vrijdag 20 mei    •    Autocar: € 25
Vandaag bezoeken we de stad Oostende en specifiek de haven want meer dan 150 zeilschepen liggen er aangemeerd, van driemasters 
over binnenschepen tot de kleinste overnaadse sloep is er te bewonderen. De straten en pleinen rond de dokken gonzen van de bedrijvig-
heid. Maak kennis met oude scheepsambachten, proef vers gebakken of gerookte vis, geniet van de vele optredens ... Op de terugweg 
voorzien we in Hamme nog een uitgebreide broodmaaltijd.
• Avondmaal (uitgebreide broodmaaltijd): e 20 *

Rondrit door het Mergelgebied en een bezoek aan de Waterkers 
Maandag 23 mei    •    Autocar: € 25
Na onze koffie met gebak maken we, voor de middag, een verrassende rondrit ‘wandeling met de bus’ door het Mergelgebied. Hierbij 
rijden we onder andere langs de plaats waar ‘De Ramp van Roosburg’ plaatsvond en de kalkgroeven die worden ontgonnen om producten 
van te maken zoals cement, gyproc platen en klinkers. We passeren bij het ‘zogezegde oninneembare fort’ van Eben-Emael. We houden 
bij bakkerij Smets even halt zodat de liefhebbers de kans krijgen om, volgens Jeroen Meus, de lekkerste rijsttaart van Belgie te kunnen 
aankopen (het deeg wordt gerijpt in de grotten van Kanne, vandaar de uitzonderlijke smaak). Via het kasteel van Neerkanne komen we 
in Maastricht waar we langs de oude stad een klein rondritje maken langs onder andere het politiekantoor van ‘Flikken Maastricht’ en 
het Mergelkasteel van André Rieu. Via de brug van Vroenhoven rijden we naar ons warm middagdiner in Zichen-Zussen-Bolder. 
Na de middag bezoeken we in Tongeren een derde generatie waterkerstelers. Het is een zeer arbeidsintensieve teelt waar nauwelijks 
machines aan te pas komen. Behalve een gras- en bosmaaier wordt eigenlijk alles manueel bewerkt. Ook loopt er door al de kwekerijen 
vers, natuurlijk bronwater dat onontbeerlijk is voor de teelt van deze vitaminebom. Waterkers is een caloriearme groente die rijk is aan 
ijzer, calcium, jodium, vitamine A en C. Bovendien heeft waterkers een gunstige werking op de zenuwen en hoge bloeddruk. Bij deze teler 
vertellen ze ons dat de waterkers de gezondste groente is die je in de winkelrekken kan terugvinden. Bij het begeleid bezoek aan de 
kwekerij hoort uiteraard een vers tasje waterkerssoep (bij aanvang van het bezoek) en na de rondleiding een frisse La Cress (bier op 
basis van waterkers). Op onze terugreis kunnen we nog nagenieten tijdens onze koffietafel van deze Mergeldag.
• Koffie en gebak, bezoeken, middagdiner en avondlunch:e 64 *

Op stap naar de Voer, naar het Land van Herve, Overmaas en de Mergellandroute
Dinsdag 24 mei    •    Autocar: € 25
Vandaag gaan we op uitstap naar een prachtig gebied, gelegen langs de grens van België en Nederland. We beginnen deze tocht in 
Zichen-Zussen-Bolder, in Gasthof Delicia, met koffie en gebak. Nadien gaan we langs de afdaling van Wonck en de vallei van de Jeker 
richting Voeren. Ooit was de Voerstreek een fel betwist gebied ten gevolge van de taalstrijd. Gelukkig is dit nu voorbij en krijgt dit mooie, 
golvende landschap de aandacht die het verdient. We volgen het kleine riviertje de Voer langs: ’s Graven-, Sint-Maarten- en Sint-
Pieters-Voeren tot aan de bron. Hier bezoeken we de forelkwekerij, we zien er allerlei verschillende soorten forellen, en we mogen 
nog proeven ook. Uniek hoe men er hier in slaagt om forellen te kweken. Nadien vervolgen we onze weg door het mooie Land van 
Herve. Volgens sommigen de ‘Tuin van Luik’ en volgens anderen ‘Le Petit Normandie’, gekend om zijn boomgaarden, kaas, stroop en 
cider. Langs het Amerikaans kerkhof van Henri Chapelle en het enorme viaduct van de spoorlijn de IJzeren Rühr gaat het langs More-
snet. Het 3-gangenmiddagmaal gebruiken we op het drielandenpunt in Vaals. Nadien rijden we door het heuvellende landschap, over 
de Mergellandroute van het Nederlandse Zuid-Limburg, een echt vakantieparadijs. Men noemt deze streek ook wel eens, om zijn vele 
vakantiegangers, het Nederlandse ‘Klein Zwitserland’. Langs Epen, Vijlen en Slenaken gaat het naar het bekende plaatsje Valkenburg. 
Valkenburg is vooral gekend om zijn vele mergelgrotten, wij brengen hier een bezoek aan de Gemeentegrot, en we doen dit niet te 
voet, maar we laten ons voeren met een heel comfortabel treintje, dat gedurende een 40-tal minuten een prachtige tocht maakt door 
de ondergrond van Valkenburg met daarbij een zeer boeiende uitleg. Na dit alles voorzien we nog wat vrije tijd voor een wandeling door 
Valkenburg en eventueel nog een terrasje. Op de terugweg is er zoals steeds nog een goed gevulde koffietafel voorzien.
• Koffie en gebak, bezoeken, middag- en avondmaal:e 64 *

Lenteverrassingsreis
Donderdag 26 en vrijdag 27 mei    •    Autocar: € 25
Het gras wordt groener, de bloemen en planten bloeien volop, een uitgelezen dag om iets nieuw te verkennen. De dag starten we met 
een bezoek aan …, maar wel lekker. Wat een lekkernij en dat al sinds 1913. Na een heerlijke lunch bezoeken we aan de andere kant van 
de grote stad iets totaal anders en ook hier worden we hartelijk ontvangen door de eigenaar van dit bedrijf. Hij zal ons heel wat moois 
tonen en vertellen over het verleden en de toekomst. Maar wat het is, ... ik hou het nog even geheim.
• Bedrijfsbezoek met iets lekkers, middagmaal, bedrijfsbezoek en avondmaal (broodmaaltijd): e 60 *

Nederlandse topklassieker Staphorst en Giethoorn
Woensdag 1 juni    •    Autocar: € 25
Deze uitstap behoort tot de toppers van het dagtoerisme naar Nederland. We bezoeken 9 van de 12 provincies. Door Noord-Brabant, 
Zuid-Holland, langs Gorinchem en Meerkerk, waar we een tasje koffie of ... gebruiken, gaat het langs Utrecht naar de provincie Gelderland. 
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Langs het Veluwemeer komen we via Zwolle in de provincie Overijssel. Hier bezoeken we Staphorst, één van de merkwaardigste 25 
gemeenten van Nederland. Langs de Oude Rijksweg, tussen Rouveen en Staphorst, zien we de prachtige boerderijen in lintbebouwing, 
zéér verzorgd en mooi geschilderd. De kerkdorpen Rouveen, Staphorst en IJhorst zijn uiterst trouw gebleven aan vele oude levensge-
woonten zoals hun klederdracht en het ter kerke gaan, ... Tijdens ons bezoek aan een museumhoeve komen we hier veel over te weten. 
Via Zwartsluis en langs de Beulakkerwijde bereiken we Giethoorn, ja terecht het Venetië van het Noorden genoemd. Na ons heerlijk 
3-gangendiner maken we met een ‘punter’ een prachtige boottocht over de kanalen, onder de talrijke bruggetjes en langs mooie gebouwen 
door dit schilderachtige dorp, waar de boot als het ware het enige vervoermiddel is. Onze terugreis vanuit het noordelijke Nederland 
maken we  via Flevoland, Nederlands 12de en jongste provincie. Land gewonnen op de Zuiderzee, 165.000 hectare nieuw land, enorme 
akkers, weilanden, nieuwe dorpen en steden. Men zegt: “God schiep hemel en aarde, maar dit gedeelte maakte de Nederlanders zelf”. Via 
Apeldoorn en langs Arnhem door het gebied van de Veluwe gaat het richting huiswaarts met nog een goed gevulde koffietafel onderweg.
• Koffie en gebak, alle bezoeken, middag- en avondmaal: e 67 *

Nederland een rondrit langsheen de Utrechtse Heuvelrug, bezoek aan Weistaar en varen in Boskoop
Dinsdag 7 juni    •    Autocar: € 25 
Vandaag worden we ontvangen in de boerderij de Weistaar. De Weistaar is prachtig landelijk gelegen in Midden-Nederland, met uit-
zicht over de weilanden waar koeien en paarden grazen. Ze zijn trots op hun omgeving en willen ons graag laten meegenieten. Daarom 
worden we hier met pure streekproducten verwelkomd. Na een korte film neemt onze gids ons mee voor een tocht over de Utrechtse 
Heuvelrug. Dit is een zandrug in het landschap van de Nederlandse provincies Utrecht en Noord-Holland tussen de randmeren in het 
noordwesten en de Rijn in het zuidoosten. De contouren van de lange heuvelrug die van Huizen tot Rhenen loopt, tekenen zich overal 
duidelijk af. Het is na de Veluwe het grootste bosgebied van Nederland. 
Na onze lunch rijden we richting Boskoop. Boskoop is nationaal en internationaal bekend om zijn boomkwekerijen, waarvan er ongeveer 
770 verspreid liggen over een oppervlakte van 1.100 hectare, omgeven door vele honderden kilometers waterwegen en sloten ten 
behoeve van de drainage. Vanouds beschouwt men de bodem onder Boskoop als bijzonder geschikt voor de boomteelt. Eeuwenlang 
heeft Boskoop zich met name toegelegd op de teelt van fruit en fruitbomen, met name appels en appelbomen. Van de 15de tot de 17de 
eeuw werden er steeds meer bomen geproduceerd en deden ook andere siergewassen hun intrede, zoals Azalea’s. Boskoop levert van-
wege zijn veenbodem en de talrijke boomkwekerijen een bijzondere aanblik. De vele sloten, de schouwen (bootjes), de ‘moerbomen’ 
op de kwekerijen, draaibruggetjes, ophaalbruggen, houten schuurtjes in combinatie met enkele diepe veenpolders in de omgeving 
maken het landschap apart. We maken hier een boottocht op de sloten in Boskoop. Op onze terugreis kunnen we nog nagenieten tijdens 
onze koffietafel van deze atypische Nederlandse dag.
• Koffie en gebak, Weistaar, Utrechtse Heuvelrug, boottocht Boskoop, middag- en avondmaaltijd: e 67 *

Nederland, Het Boerenbondmuseum en rondrit met ‘De Goede Moordenaar’
Woensdag 8 juni    •    Autocar: € 25 
Bij aankomst worden we ontvangen met koffie of thee en gebak. We knipperen met onze ogen, en plotseling staan we in het Brabantse 
boerenleven van een eeuw geleden. Het Boerenbondsmuseum is dan ook een uniek levend openluchtmuseum waar de bezoekers 
op de velden, de omliggende tuinen en akkers tot rust kunnen komen. We wanen ons echt terug in de tijd. Het boerenbedrijf wordt 
gerund zoals aan begin vorige eeuw, de akkers worden bewerkt zoals men dat 100 jaar geleden deed. Zintuigen worden geprikkeld. 
Geluiden, geuren, smaken en beelden nemen ons mee naar een rustiek Brabants peeldorp aan het begin van vorige eeuw. Een levende 
historie. ’s Middags genieten we in de oude hoeve van een rijkelijk gevulde broodmaaltijd met ... gebraden worst. Onze namiddagrondrit 
maken we met ‘De Goede Moordenaar’. Dit is een kopie op basis van de originele stoomtram, die van 1883 tot 1937 reed over het traject  
‘s-Hertogenbosch-Helmond. De oorspronkelijke stoomtram reed over een railweg en bewoog zich voort dankzij stoom. De replica is een 
tram op luchtbanden en maakt gebruik van zonne-energie. De nieuwe tram lijkt uiterlijk wel op zijn illustere voorganger maar binnenin 
zit hightech van nu zoals zonnepanelen en accu’s. De Goede Moordenaar voert ons, onder leiding van een plaatselijke gids langs mooie 
plekken in het buitengebied en langs historische gebouwen. Op onze terugreis kunnen we nog nagenieten tijdens onze koffietafel 
van deze Nederlandse dag in vervlogen tijden.
• Koffie en gebak, alle bezoeken, tramrondrit, plaatselijke gids, middag- en avondmaaltijd: e 67 *

De Rabarberhoeve en bakkerijmuseum in Veurne
Donderdag 9 juni    •    Autocar: € 25
Onze dagreis van vandaag brengt ons naar een rustig plattelandsdorp in de Westhoek. In het Warandehof of ook wel de rabarber-
boerderij genoemd worden we ontvangen met koffie en gebak. We maken kennis met de verschillende variëteiten, de opkweek van het 
plantgoed, het teeltverloop en natuurlijk de oogst van de rabarberstokken. Naast het teelt technische bedrijfsgebeuren rond de rabar-
berteelt krijgt u een idee van het bijzonder karakter van deze plant en van de brede waaier van gebruiksmogelijkheden van rabarber 
in de keuken. Na de lunch op de Rabarberhoeve, bezoeken we in Veurne het bakkerijmuseum. Met een plaatselijke gids maken we kennis 
met ons dagelijks brood.. Op onze terugrit naar de Kempen voorzien we onderweg nog een avondmaal.
• Koffie of thee met gebak, rabarberhoeve, bakkerijmuseum in Veurne, middag- en avondmaal: e 60 *

Klei in de Rupelstreek en sierteelt in Lochristi
Vrijdag 10 juni    •    Autocar: € 25
Het gezicht van de Rupelstreek is er één om te koesteren. Deze regio kreeg zijn eigenheid door eeuwenlange kleiwinning, de fabricage 
van bakstenen, dakpannen en tegels. Op 4.562 hectare langs de rechteroever van de Rupel, ontstond door leven en werken van ettelijke 
generaties een uniek landschap. Zij ‘maakten’ de Rupelstreek. Het ecomuseum en archief van de Boomse baksteen (EMABB) draagt 
daar toe bij. EMABB gaat verder dan het gewoon bewaren van de getuigenissen uit het verleden. Het ecomuseum laat een zo ruim mo-
gelijk publiek kennis maken met het groots verleden van de streek. “Gisteren leeft ook nog vandaag, we moeten het verleden kennen om 
het heden te begrijpen.” We worden ontvangen met koffie en koek. Nadien brengt de gids ons het verhaal van de mensen die werkten 
in de steenbakkerijen op het einde van de 19de en begin van de 20ste eeuw. 
’s Middags laten we ons verwennen met een heerlijk 3-gangendiner en rijden nadien via een mooie route naar Lochristi, de bloemen-
gemeente. Vandaag maken wij uitgebreid kennis met het ontstaan en de geschiedenis van de sierteelt, en ontdekken we het verhaal 
achter de voornaamste succesbloemen (azalea’s, begonia’s, camelia’s en orchideeën). Het LOS, promoot hier de sierteeltsector. We 
kunnen van dichtbij het verhaal leren kennen van sierteelt, kwekerijen en bloemenhandel. We worden rondgeleid door mensen die jaren 
werkzaam zijn geweest in de bloementeelt en dat merken we tijdens hun aangenaam verhaal. Ook krijgen we een film over het leven van 
toen, en herbeleven we het legendarische begoniafestival in al zijn pracht. Op onze terugreis gebruiken we nog een heerlijke koffietafel.
• Koffie en gebak, bezoek EMABB en LOS, middag- en avondmaal: e 64 *
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Noord-Brabant, de oude Dorpsdokter en varen onder Den Bosch
Dinsdag 14 juni    •    Autocar: € 25
In het grensgebied van de Teutenroute, ontvangt men ons in Hilvarenbeek met koffie en gebak. Nadien volgt er een grondig onderzoek 
bij de oude Dorpsdokter. Onze museumgids vertelt in geuren en kleuren over het verre verleden van dokters tot kwakzalvers, van 
apothekers tot kruidendames. Hier ontdekken we de evolutie van bijgeloof tot geloof in de dokter zijn kunde en kennis. Via de verzamelde 
of geschonken attributen die we hier in het museum aan ons met de nodige uitleg gepresenteerd krijgen, leren we dat de geneeskunde 
de dag van vandaag gelukkig veel verder gevorderd is dan in 1800. Voor sommige onder ons zal er hier via een oordeelkundig onderzoek 
de juiste medicatie en operatie aangeboden worden. Volledig onderzocht en met zicht op een genezing zetten we de reis verder naar 
onze middaglunch. 
Ons namiddagprogramma speelt zich af in of beter onder ‘s-Hertogenbosch, ook wel kortweg Den Bosch genoemd. We maken een 
rondvaart over de Binnendieze, dit is de verzamelnaam van een aantal stromen in de binnenstad. Omdat de stad in het verleden nauwelijks 
ruimte had om uit te breiden, is in de loop van de tijd een groot deel van deze Binnendieze overbouwd met huizen. Deze waterlopen wa-
ren vroeger ook de riolen van de stad, na de aanleg van de nieuwe riolering wilde men deze Binnendieze gewoon dempen maar vanwege 
zijn uniek karakter besloot men om dit niet te doen. Gelukkig, want een rondvaart door de soms smalle grachten onder het historische 
centrum van de stad, en dit met een gezellige gids, is een echte aanrader. 
We brengen ook een bezoek aan de Sint-Janskathedraal, uniek in de wereld zijn de dubbele luchtbogen met zijn 96 figuren. Nadien is er 
ook nog tijd om even een terrasje te doen of ... Op de terugweg gebruiken we nog een heerlijk 3-gangendiner.
• Koffie en gebak, bezoek Dorpsdokter, varen op de Dieze, middag- en avondmaal: e 64 *

Blankenberge, een dagje aan zee: vrijdagen in juni, juli, augustus en september
Vrijdagen:	 juni = 17    •    juli = 1, 8, 15, 22, 29    •    augustus = 5, 12, 19, 26    •    september = 2, 9
Deze bruisende badplaats is een bekende omgeving met vele mogelijkheden. Wandelen over de dijk, de restaurantjes, de terrasjes,  
het strand, de winkels, de pier, de jachthaven, Sea Life Center, de jaarlijkse zandsculpturen en de wekelijkse vrijdagse marktdag. Of  
zelfs de kusttram naar een andere badplaats. Op vrijdag zon, zee, strand ... een zalige combinatie. Een ganse dag vrij vertoeven aan onze 
kust.
• Autocar: kinderen e 15 - volwassenen e 25

Zomerverrassingsreis
Dinsdag 28 en woensdag 29 juni    •    Autocar: € 25
De zomer komt dichterbij, tijd voor een terrasje, mooi weer, de zon die schijnt, uitstapjes van hier naar daar. Vandaag laten we ons mee-
voeren door al het mooie wat de zomer ons te bieden heeft, met op tijd heerlijk eten, enkele curiosa ... Kortom een dagje om ons lekker 
te laten verrassen.
• Koffie of thee met gebak, 2 x inkom, middag- en avondmaal: e 60 *

Proeven bij Chocolatier Balerdon en een bezoek met rondvaart aan Gent
Vrijdag 1 juli    •    Autocar: € 25
We zijn op deze dag te gast in Sint-Niklaas bij Chocolatier Balerdon. Dirk Bal en zijn team werken met liefde voor chocolade aan 
artisanale creaties en dat proeven we in al hun producten. Kwaliteit en smaak komen bij Balerdon op de eerste plaats. We worden hier 
verleid met traditionele pralines en studentenhaver, uitgebreid met de heerlijke kruidenchocolades en de nu-alreeds-beroemde ‘Choc-
neuzen’ van Balerdon, de chocolatier bij uitstek in Sint-Niklaas. Heerlijke chocoladepraline met onder andere praliné, aardbei, advocaat, 
pistache, chef, gluhwein, crème à la maison, caramel, kokos, marsepein, verfijnde chocolade, afgewerkt met pittige kruiden, truffels, witte 
champagnetruffel, ... Nadien gaat het naar Gent, de hoofdstad van Vlaanderen. 
Na een lekkere 3-gangenmaaltijd, maken we een wandeling vanaf de Vrijdagmarkt, langs Jacob van Artevelde, de Dulle Griet, het Gentse 
Manneke Pis, het Gravensteen en het Veerleplein met de Oude Vismarkt. We wandelen door het Vleeshuis en zo bekijken we de enig 
mooie Graslei, waar we verwacht worden voor een prachtige rondvaart op de Gentse Rijen, door de Kuip van Gent. Na onze rondvaart 
wandelen we nog een kort stukje langs Klokke Roeland, het Belfort, de Lakenhalle en brengen een bezoek aan de Sint-Baafskathedraal, 
met een prachtige preekstoel, de Rechtvaardige Rechters van Rubens, het Lam Gods, ... en nog veel meer. Maar we maken ook tijd voor 
een gezellig terrasje, en op de terugreis kunnen we napraten tijdens een goed gevulde koffietafel. Kortom, een perfecte kans om één van 
onze mooiste steden te bezoeken.
• Koffie en iets lekkers, bezoek en rondvaart, middag- en avondmaaltijd: e 65 *

Nederland, porselein in Delft, Panorama Mesdag in Den Haag en het strand in Scheveningen
Dinsdag 5 juli    •    Autocar: € 25
Op onze dagreis bezoeken we vandaag drie bekende steden in Nederland: Delft, Den Haag en Scheveningen. In de voormiddag bezoeken 
we het mooie Delft. Een klein pittoresk stadje dat zich het best te voet laat ontdekken. We vinden er prachtige grachten met eeuwenoude 
grachtenhuizen, hofjes, steegjes, vele boogbruggen en een markt met een schitterend stadhuis. Het Delft van vandaag is een levendige, 
intieme stad met een fotogeniek karakter. Delft heeft alle charme van een typisch Hollandse stad. We brengen ook een bezoek aan een 
atelier voor Delfts blauw. Gevolgd door een wandeling doorheen het centrum, langsheen het Prinsenhof, de Oude en Nieuwe Kerk, stad-
huis en de mooie markt met zijn terrasjes. 
Na een korte wandeling komen we aan in ons restaurant voor een uitgebreide koffietafel. In de namiddag bezoeken we de stad Den 
Haag, niet alleen het politieke en diplomatieke centrum van het land, maar ook de hoofdstad van de provincie Zuid-Holland en tevens de 
verblijfplaats van de koninklijke familie in paleis Ten Bosch. In een boeiende rondrit laten we al het moois zien van deze stad zoals: het 
Binnenhof met de verschillende ministeries, de Hofvijver, het oude koninklijke paleis, paleis Noordeinde, het Vredepaleis, enz ... 
We brengen ook een bezoek aan het Panorama Mesdag. Panorama Mesdag is een cilindervormig schilderij van ongeveer 14 meter hoog 
en met een omtrek van 120 meter, het toont ons Scheveningen anno 1881. Een reële beeldweergave vanuit de periode dat de fotografie 
nog niet bestond. Zo echt, dat alleen de wind ontbreekt. 
Met nog vrije tijd in Scheveningen met zijn strand, de bekende pier en het casino. Op de terugreis genieten we nog van een heerlijk 
3-gangendiner.
• Koffie en gebak, inkom Panorama Mesdag, middag- en avondmaal: e 62 *
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Nederland Melderslo, De Locht en het Peelgebied
Woensdag 6 juli    •    Autocar: € 25
In Melderslo, midden tussen Peel en Maas, ligt het Streekmuseum en Nationaal Asperge- en Champignonmuseum ‘De Locht’. Hier ma-
ken we op een sfeervolle en aangename wijze kennis met de levenswijze van de mensen in Noord-Limburg, in de tijd toen de streek hier 
nog overwegend agrarisch was en overal armoede kende. Bij het binnenkomen in de langgevelhoeve uit 1859 treft men er alles aan zoals 
het vroeger was, de beste kamer met de bedstee, de gezellige ouderwetse keuken ... In de stallen zien we allerlei landbouwwerktuigen en 
gereedschappen, en worden diverse beroepen uitgebeeld. In de schuur vinden we dan alles over ‘het witte goud’, de asperges en cham-
pignons. Verder is er nog een smederij, alles over kleermakerij, smeden, stroop- en wijn maken... De ontvangst en rondleiding zijn op z’n 
Limburgs met koffie en vlaai. Verder maken we een rondrit door het prachtige Peelgebied, een oorspronkelijk, ontoegankelijk, moerassig 
hoogveengebied van ± 30.000 hectare. Dit gebied is grotendeels ontgonnen en veranderd in cultuurgrond, deze werken hebben bijna 
onmenselijke inspanningen gekost, maar hebben het gebied ook welvaart gebracht en een heel eigen, aantrekkelijk karakter dat terug te 
vinden is in die typische Peeldorpen, waar de bebouwing en de waterwegen alles nog doen herinneren aan die pioniersdagen. In deze 
omgeving liggen nog tal van beschermde natuurgebieden, maar ook land- en tuinbouw is sterk vertegenwoordigd. Op een boeiende wijze 
weet onze gids alles te vertellen over de turfgravers en hun hard labeur, de vrouwen en kinderen die meewerkten. Toon Cortoom 
schreef er zijn boek over ‘Mijn kinderen eten turf’. We maken nog een stop in de ijshoeve Willem III in het stiltegebied, voor een ijscrème. 
Op onze terugreis voorzien we nog een heerlijk diner.
• Koffie en gebak, streekmuseum De Locht, middag- en avondmaaltijd: e 64 *

Pottenbakken, kersen en de Maeght van Gottem in de meanders van de Leie
Donderdag 7 juli    •    Autocar: € 25
Een uitstap naar de Leiestreek. ‘De Golden River’ de naam verkregen door de glans van het vele vlas dat in de Leie lag te roten. Deze 
traag stromende rivier heeft omwille van de geringe bodemhelling vele uitgesproken meanders gevormd. Over bruggen, kleine landelijke 
wegen, langs verscholen dorpjes rijden we naar de pottenbakker ’t Hoveke. Hier worden we ontvangen met koffie en taart. Het creëren 
van potten en vormen wordt hier aan ons uitgelegd en gedemonstreerd. Straf hoe klei eindeloze vormen kan aannemen door getalen-
teerde handen en vingers tot het gebakken wordt en vereeuwigd wordt met zijn vorm. 
’s Middags gebruiken we een koffietafel. Onze namiddag start zoet om geestrijk te eindigen. Op Fruitbedrijf Cocquyt valt de appel al 
vijf generaties niet ver van de boom. Jonas vertelt ons over de appels en de peren, de bloemetjes en de ... maar vooral over de passie 
voor de verschillende kersensoorten die we hier kunnen proeven en ontdekken. Verzadigd van zoete drank, rijden we tot bij Sint-Canarus 
voor af te spreken met de Maeght van Gottem. In de kleinste brouwerij van België, kom binnen en zet u ... Op onze terugreis nog een 
heerlijk 3-gangenmenu.
• Koffie en gebak, bezoek pottenbakker, fruitbedrijf, Canarus, middag- en avondmaaltijd: e 64 *

Nederland: Het Land van Altena, de Linge en Leerdam
Maandag 11 juli    •    Autocar: € 25
In het land van Altena, even voorbij Geertruidenberg in Nederland, ligt de gemeente Dussen. In de klompenmakerij ‘Den Dekker’ worden 
we met Brabantse gastvrijheid ontvangen hetgeen uiteraard vergezeld gaat met heerlijke koffie en smakelijke cake. In deze ambachtelijke 
klompenmakerij zien we hoe ambachtsman Peter klompen maakt van populieren of wilgenhout en daarbij allerhande werktuigen en 
gereedschap gebruikt. Hij geeft ons op humoristische wijze uitleg over deze oeroude ambacht. We worden hier ’s middags ook verwend 
met een lekkere Brabantse broodmaaltijd. Na dit bezoek, rijden we doorheen één van de zovele mooie stukjes natuur van Nederland, 
met name de Neder-Betuwe met haar rivier ‘De Linge’. De uitzichten en de oevers van deze rivier zijn uiterst landschappelijk waardevol, 
te meer omdat van deze 106 km lange rivier er slechts 23 km bevaarbaar is. We vertrekken met een luxe passagiersboot voor een prachtige 
rondvaart op de Linge, we zien een landschap met mooie boomgaarden, weilanden, kerkjes en boerderijen wisselen elkaar af, als een 
oude film. Nadat we afgemeerd zijn aan de kade te Leerdam, wandelen we doorheen het gezellige Leerdam bekend om zijn kaas en 
glas. Gebruiksglas van Leerdam is immers wereldwijd een begrip. In de etalages komen we overal het glaswerk en de schitterende glazen 
kunstobjecten tegen, maar ook de overheerlijke kazen. Op onze terugreis voorzien we nog een lekker 3-gangendiner.
• Koffie en gebak, bezoek, boottocht, middag- en avondmaaltijd: e 65 *

Escargotkwekerij ‘In De Wijngaard’ en ‘Het Zwin’
Woensdag 13 juli    •    Autocar: € 25
In Aardenburg wacht er ons bij aankomst koffie of thee met rozijnenkoek. Hierna bekijken we een film over de escargotkwekerij. Met de 
kweker wandelen we door de kweekkassen en komen alles te weten over deze escargots. Vervolgens krijgen we uitleg over enkele cos-
metische producten zoals crème, siroop, enz. ... Afsluiten doen we uiteraard met een proeverij met vijf hapjes aangevuld met stokbrood 
en lookboter waarbij we ook te weten komen hoe men deze delicatesse best kan bereiden. Bij de escargotkwekerij schuiven we ook aan 
tafel voor ons diner (niet noodzakelijk escargots). Na de middag brengen we een geleid bezoek aan het bekende natuurreservaat Het 
Zwin. Ga mee op een wandeling door het Zwinnatuurpark. Een ervaren Zwingids neemt ons mee in het verhaal van ‘de internationale 
luchthaven voor vogels’. We ontdekken de Zwinvlakte en snuiven de heerlijke zilte lucht op. We bewonderen het komen en gaan van de 
Zwinvogels vanuit een kijkhut met zicht op het broedeiland.  Naast de wandeling met gids is er ook nog vrijblijvend de tijd voor een 
kijkje te nemen bij de interactieve tentoonstelling, panoramatoren, huttenparcours en het kijkcentrum. Op onze terugrit naar de Kempen 
voorzien we onderweg nog een avondmaal. Tip: verrekijker meenemen !
• Koffie en gebak, alle bezoeken, plaatselijke gids, middag- en avondmaaltijd: e 67 *

Kersenbedrijf ‘Zuylenhoeve’ en boottocht vanuit Dintelmond over het Volkerak
Donderdag 14 juli    •    Autocar: € 25
Vandaag bezoeken we in Heijningen, een dorp in de zeekleipolder van West-Brabant, het kersenbedrijf ‘Zuylenhoeve’. Op deze vrucht-
bare kleigrond teelt de familie De Schutter sinds een twintigtal jaren allerlei fruit w.o. heerlijke zoete kersen. Natuurlijk beginnen we 
ons bezoek met een kopje koffie met iets lekkers. Nadien krijgen we meer uitleg over de teelt van deze heerlijke vrucht. Met een kort 
bezoek aan de boomgaard kunnen we zelf vaststellen hoe arbeidsintensief en voorzichtig deze vruchten worden geoogst. Na dit bezoek 
is het maar enkele minuten rijden naar ons restaurant in Dintelmond. Het restaurant dat we voor deze reis hebben gekozen, is gelegen 
aan een prachtige jachthaven met meer dan 100 kleine en grote boten. In de namiddag voorzien we met een rondvaartboot een tochtje 
over het water van het Volkerak. We sluiten deze dag af met een 3-gangenmenu op onze terugreis.
• Koffie of thee met iets lekkers, bezoek kersenbedrijf, boottocht, middag- en avondmaal: e 64 *
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Marken, Volendam en de Zaanse Schans
Dinsdag 19 juli    •    Autocar: € 25
Op deze dagreis naar het midden van Holland, vertrekken we langs Breda, Gorinchem en Utrecht, met onderweg een koffiestop om 
langs Amsterdam en de IJtunnel de richting Marken te nemen. In de voormiddag bezoeken we het voormalig eiland Marken, sedert 
1957 met een dijk verbonden met Monnickendam. De oude Markenhuisjes, de paalwoningen en de klederdracht herinneren aan een 
woelig vissersverleden. We maken een wandeling langs de kerk, de buurt en de oude haven. Onze Nederlandse koffietafel gebruiken we 
in Marken. Vanuit Marken varen we over het Markermeer naar Volendam. Hier wandelen we over de dijk van Volendam met zijn vele 
snuffelwinkeltjes, restaurants en terrasjes, waar honderden toeristen dagelijks genieten van de authentieke sfeer met het uitzicht op de 
haven en het water. Volendam ... een dorp dat door beroemde schilders werd bezocht en vereeuwigd. Een dorp dat werd bezongen 
als de parel van de Zuiderzee door bijvoorbeeld De Cats, BZN, Jantje Smit, enzovoort. Hier maken we een korte wandeling en hebben 
even wat vrije tijd om te genieten van de gezellige drukte op de dijk. Na ons bezoek aan Volendam gaat het door het mooie polderland 
van onder andere de Purmeren de Beemster richting Zaanse Schans, gelegen aan de Zaan. Van oorsprong een vissershaven, tot men 
er de eerste houtzaagmolen bouwde voor de scheepsbouw. Ooit draaiden hier meer dan 500 windmolens voor de scheepsbouw. Nu 
is het een museumbuurt met houten huizen en nog enkele molens uit de 17de eeuw, de glorietijd van deze streek. We maken hier een 
wandeling en bewonderen de molens, de prachtig groen geschilderde huizen en zo veel meer. Onze terugreis gaat langs Amsterdam en de 
indrukwekkende luchthaven van Schiphol. We voorzien nog een heerlijke avondmaaltijd tijdens onze route huiswaarts. 
• Koffie en gebak, toeristentaks, boottocht vanuit Marken naar Volendam, middag- en avondmaaltijd: e 69 *

Nieuwpoort, een dagje aan zee
Donderdag 21 juli
Deze badplaats is bekend om zijn monding van de IJzer via de Ganzepoort in de Noordzee. De vele bezienswaardigheden zoals het stadhuis 
met belforttoren, het Koning Albert I-monument, de zeedijk, de zeelucht, het gezellig winkelen, ... Zalig genieten aan onze Belgische kust. 
Een ganse dag vrij vertoeven aan onze kust. https://www.visit-nieuwpoort.be/ontdek
• Autocar: kinderen e 15 - volwassenen e 25

Marktdag en zomershoppen in Maastricht
Vrijdag 22 juli    •    Autocar: € 25
Zomergevoel in Maastricht, de meest Vlaamse stad in Nederland, is een ideale bestemming voor een dagje shoppen, bovendien is het op 
vrijdag de wekelijkse marktdag. Gans de dag tijd om zalig te winkelen en flaneren in de gezellige, sfeervolle winkelstraten met de vele 
restaurantjes en cafeetjes.

Bedevaart Heilige Rita, Broeder Isidoor en Oostakker
Maandag 25 juli    •    Autocar: € 23
Jaarlijks bezoeken velen deze drie genadeoorden. In Kontich vereren we de Heilige Rita tijdens een eucharistieviering. In Kortrijk is er het 
Plechtig Lof ter ere van Broeder Isidoor, en in Oostakker brengen we een bezoek aan de Onze-Lieve-Vrouwgrot van Lourdes.
• Middag- en avondmaal: e 44 *

Bedevaart naar Den Brielle en wijnmakerij Boonman in Zeeland
Donderdag 28 juli    •    Autocar: € 21
Traditiegetrouw maken we een uitstap naar Den Brielle waar we de bedevaartsplaats bezoeken van de Martelaren Van Gorcum. Eén van 
hen was Nicolaüs Poppelius uit Weelde. Om 10.00 uur is er de gelegenheid om de eucharistieviering bij te wonen in de bedevaartskerk 
(georganiseerd samen met de parochie van Weelde). In de namiddag maken we een mooie tocht door Zeeland en bezoeken we 
de wijn- en jammakerij van de familie Boonman, deze bestaat al sinds 1993. Zwarte bessen ... zwarte bessen ... en nog eens zwarte 
bessen, de Zeeuwen in Nieuwdorp maken er een delicatesse van. Ontdek tijdens een rondleiding door de wijn- en jammakerij, hoe de 
familie Boonman van de zwarte bessen ambachtelijke wijn, sap, sauzen en chutneys maakt. En natuurlijk is er van alles te proeven in 
de gezellige houten ‘Wijnstube’. Na deze heerlijke beleving, wordt het tijd om huiswaarts te keren, met nog een stop onderweg voor een 
goed gevulde koffietafel.
• Koffie en gebak, bezoek, wijn- en jammakerij, middag- en avondmaaltijd: e 55 *

Elixir d’Anvers en de haven van Antwerpen
Dinsdag 2 augustus    •    Autocar: € 25
Wanneer er in België gesproken wordt over Elixir d’Anvers dan denken velen terug aan de slogan van weleer. Elixir d’Anvers een likeur als 
middel tegen allerlei kwaaltjes of als middel tegen het gevreesde koliek bij paarden. Door vandaag een bezoek te brengen aan Elixir 
d’Anvers krijgen we het hele verhaal te horen van de familie De Beuckelaer en het productieproces van deze godendrank. Proeven hoort er 
‘zatuurlijk’ ook bij. Na ons middagmaal maken we een boeiende rondrit door één van de grootste havens ter wereld. Antwerpen dankt de 
Schelde aan God ... en al het overige aan de Schelde. Tijdens onze rondrit doorheen de haven ontdekken we dat deze oude slogan toch op 
enige waarheid berust. Vanaf het Steen, de Rede, langs de verdwenen dorpen Oosterweel, Oorderen, Wilmarsdonk, door de Thijsmans- en 
de Liefkenshoektunnel, naar de nieuwste uitbreidingen op Linkeroever met het Deurganckdok en het tot verdwijnen gedoemde / her-
rezen dorpje Doel. We zien de innovatie en ontwikkeling van de haven voor onze ogen gebeuren. Oude stapelgebouwen werden lofts, 
en oude dokken worden jachthavens, we zien de gigantische olieraffinaderijen, containerterminals, losplaatsen voor kolen en ijzererts, 
droogdokken, graansilo’s, de enorme sluizen, indrukwekkende kranen en vele duizenden containers. Onze gids op deze havenrondrit heeft 
tijdens zijn carrière mee gedroomd en gebouwd aan de evolutie van de haven van Antwerpen, zodat tot op de dag van vandaag, door deze 
logistieke voorsprong de Antwerpse haven de toegangspoort is en blijft voor Europa. Op onze terugreis voorzien we nog een heerlijke 
koffietafel om na te genieten van deze indrukwekkende dag.
• Koffie met iets lekkers, bezoek Elixir, middag- en avondmaal: e 60 *

Dendermonde ‘Ros Beiaard’, Likeur, Wijn en Jeneverstokerij De Moor
Woensdag 3 augustus    •    Autocar: € 25
Na onze koffie/thee met gebak brengen we in de voormiddag een geleid bezoek aan Dendermonde. Telkens na tien jaar op stal mag 
het Ros Beiaard paraderen door de stad.  Doch strooit corona al twee jaar ‘roet in het eten’ en konden de bijhorende feestelijkheden helaas 
niet doorgaan. Maar … wat is eigenlijk precies de legende rond dit mysterieuze paard. Waarom precies waren de vier heemskinderen, 
de broers Ritsaert, Writsaert, Adelaert en Reinout op de vlucht voor Karel De Grote en hoe kwam het sterke paard, om het leven? Het Ros 
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Beiaard sterft echter nooit, integendeel: de legende leeft verder, en dit al elf eeuwen lang. Onze plaatselijke gids vertelt ons er, tijdens 
het bezoek en onze ‘buswandeling’ in en rond de stad, alles over.  Na onze warme middaglunch maken we in de namiddag een bezoek 
aan Likeur, Wijnhandel en Jeneverstokerij ‘De Moor’ een familiebedrijf dat sinds 1910 garant staat voor een ruim assortiment aan wijnen, 
spirits en likeuren. Samen met een sterke familieband kiest de vierde en de vijfde generatie ervoor om elke dag opnieuw de beste kwali-
teit na te streven. Onze gids geeft ons een korte historiek van het bedrijf, gevolgd door een rondleiding in de wijnkelder, het magazijn en 
de stokerij. Naast de “mondelinge” uitleg over hoe jenever/gin etc. gemaakt wordt, krijgen de aanwezigen in de stokerij een vier- à vijftal 
proevertjes gaande van een advocaatje tot een pure jenever, gin of een fruitjenevertje. Op onze terugreis voorzien we nog een heerlijke 
koffietafel om na te genieten van deze denderende dag.
• Koffie en gebak, alle bezoeken, plaatselijke gids, middag- en avondmaaltijd: e 67 *

De evolutie van het geld, wijnen Soniën en het vernieuwde Afrikamuseum in Tervuren
Woensdag 10 augustus    •    Autocar: € 25
Vandaag worden we heel wat rijker omtrent de kennis van geld. We bezoeken het Museum van de Nationale Bank van België in Brussel. 
Het museum vertelt het ontstaan van geld doorheen de eeuwen en biedt een overzicht van de betaalmiddelen in België en in de rest 
van de wereld. Vanaf de ruilhandel tot de euromunten en biljetten van vandaag. De museumcollectie omvat voorwerpen die het financi-
ële, economische en monetaire leven belichten: bankbiljetten, munten, prenten, schilderijen, bankmeubilair, meet- en weeginstrumenten, 
archieven en foto’s in het zwart ... wit of kleur. 
Na onze middaglunch in Jezus-Eik brengen we een bezoek aan het vernieuwde Koninklijk Museum van Midden-Afrika. Het verhaal 
van het Afrikamuseum begint bij de wereldtentoonstelling van 1897 in Brussel. Op aansturen van koning Leopold II werd de tentoon-
stelling ondergebracht in het Koloniënpaleis in Tervuren. Onder meer opgezette dieren, bodemstalen, voedingsmiddelen, etnografische 
en artistieke voorwerpen uit Congo werden in de zalen ondergebracht. Leopold II zag het museum als uitgelezen promotiemiddel om 
investeerders en het Belgische volk van zijn koloniale plannen te overtuigen. Van meet af aan was de instelling zowel museum als we-
tenschappelijk instituut. Al vrij snel barstte het Koloniënpaleis uit zijn voegen. Leopold II schakelde Charles Girault (de architect van het 
Parijse Petit Palais) in voor een ambitieus bouwproject. Het museum was in 2003 zodanig verouderd dat het een ‘museum in een museum’ 
was geworden. Gelukkig kunnen we vandaag het vernieuwde museum bewonderen met een ruime blik op midden Afrika. Bij onze passage 
doorheen de druivenstreek in de buurt van Overijse en Hoeilaart, maken we nog gebruik van de gelegenheid om een bezoek te brengen 
aan de wijnwinkel van Soniën, bij dit familiebedrijf worden de beste tafeldruiven gekweekt, maar ook de productie van druivensappen 
en wijnen kunnen we hier bewonderen. Op onze terugreis voorzien we nog een heerlijke koffietafel.
• Koffie of thee met gebak, bezoek Nationale Bank, bezoek Afrikamuseum, middag- en avondmaal: e 57 *

Witloofteler Bruininckx en Hagelandse Wijn ‘De Kluisberg’
Donderdag 11 augustus    •    Autocar: € 25
Bij witloofteler Bruininckx worden we ontvangen met een speciaal wit drankje. De aansluitende bedrijfsfilm leert ons meer over de ganse 
witloofteelt. Halverwege de jaren ‘60 werden bij Bruininckx de eerste stappen genomen in de witloofteelt. Enkele jaren later werd de 
witloofschuur gebouwd om minder afhankelijk te worden van de weersomstandigheden en eind jaren tachtig deden de koelruimtes 
hun intrede. Hierdoor kon men het jaar rond produceren met de modernste ruimtes en technieken en een gepaste wateropvang. Wekelijks 
verlaten dan ook duizenden mooie, spits gesloten witloofkropjes, met een goudgeel randje het bedrijf om uiteindelijk op ons bord te 
belanden. De chiconnette is lekker van smaak, uiterst gezond, makkelijk lang te bewaren en het jaar rond verkrijgbaar. Onze ervaren 
gids neemt ons mee doorheen het hele bedrijf en uiteraard wordt ook gezorgd voor de nodige proevertjes. Onze middaglunch is gereser-
veerd in Scherpenheuvel. Hier hebben we ook even de tijd om een kaarsje aan te steken.. Na de middag bezoeken we de Hagelandse 
Wijn ‘De Kluisberg’. Een familie met een passie voor wijn. Voor Domein Kluisberg en de familie Vanlaer is alles gestart in 1983. Anno 2019 
is Domein Kluisberg nog steeds een bedrijf in volle bloei. Het familiebedrijf van Jos en Daniëlle beschikt ondertussen over een wijngaard 
van 6,5 hectare met meer dan 16.000 druivelaars. Het familiebedrijf werkt met traditionele rassen zoals Chardonnay, Pinot Blanc, Pinot 
Gris, Müller Thurgau, Kerner, Lemberger, Dornfelder en Merlot. Dankzij deze variatie kunnen zij ons verschillende witte, rode en rosé 
wijnen aanbieden. Na onze heerlijke koffietafel kiezen we de richting huiswaarts.
• Koffie en gebak, alle bezoeken, middag- en avondmaaltijd: e 65 *

Lottum 100 jaar rozen
Zaterdag 13 augustus    •    Autocar: € 25
Aan de Maas ligt Lottum of ook wel het rozendorp van Nederland genoemd. 100 jaar geleden deed hier de roos zijn intrede. Momenteel 
komt ruim 70% van al de rozen in Nederland uit dit Limburgs dorpje. Vandaag bezoeken we ... Bij het opstellen en drukken van deze 
brochure was het programma ‘Lottum 100 jaar rozen’ nog niet bekend. We voorzien deze dag al wel in onze brochure en we hopen  
100 jaar rozenteelt te mogen beleven in Lottum.
• Koffie of thee met iets lekkers, inkom ‘Lottum 100 jaar rozen’, avondmaal (3-gangenmenu): 
   prijs nog niet gekend.

Brugge en het Brugse Ommeland
Dinsdag 16 augustus    •    Autocar: € 25
Vandaag brengen we een bezoek aan ‘het betoverende Brugge’. Na onze koffie en gebak, rijden we door de polders van het Brugse Om-
meland, langs Damme richting Zeebrugge. We komen terecht in één van de modernste zeehavens van Europa. Het is hier een komen en 
gaan van vrachtwagens, treinen en zeeschepen. Vanuit onze autocar hebben we een mooi overzicht op de steeds evoluerende haven. We 
rijden langs de oude vissershaven, het militaire gedeelte van onze zeemacht, het visserskruis, door de voorhaven met zijn indrukwekkende 
strekdammen en de LNG-terminal, langs één van de grootste zeesluizen ter wereld. Via Lissewege met zijn sfeervolle witte huisjes met 
rode daken en een typische poldertoren gaat het naar de abdij ‘Ter Doest’, waar we een kort bezoek brengen aan de fameuze Tienden-
schuur. Na ons middagmaal in Brugge maken we een wandeling langsheen de pracht en praal van Brugge. Bijvoorbeeld: het Min-
newater, het Begijnhof, ’t Zand, de Grote Markt, het Stadhuis, het Belfort en Lakenhalle, Heilig Bloedbasiliek, Vismarkt, Sint-Salvatorkerk, 
de Onze-Lieve-Vrouwekerk met zijn 122 meter hoge toren, vooral bekend om z’n schilderijen, houten beeldhouwwerk en het witmarmeren 
Madonnabeeld van Michelangelo. Ook vindt men hier in het koor de 16de eeuwse praalgraven van Maria van Bourgondië en Karel de 
Stoute. Nadien rest ons eventueel volgens interesse vrije tijd om te vertoeven en te genieten van de vele winkeltjes, cafeetjes of terrasjes. 
Op onze terugreis kunnen we tijdens onze koffietafel nog nagenieten van deze Brugse dagreis.
• Koffie en gebak, Brugge, Brugse Ommeland, middag- en avondmaaltijd: e 62 *
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Oostende, een dagje aan zee
Donderdag 18 augustus 
In Oostende is het marktdag op donderdag van 7.00 uur tot 13.00 uur op het Wapenplein, de Groentemarkt en het Mijnplein. Dankzij 
de inspanningen van de Belgische koning Leopold II bloeide Oostende in het begin van de twintigste eeuw als geen ander. De stad kreeg 
de bijnaam ‘Koningin der Badsteden’. De koning bouwde een belle-époque-badplaats met wereldfaam. Het Kursaal Oostende uit 1852, 
het nieuwe theater uit 1905, het Koninklijk Paleis, de Koninklijke Gaanderijen, de Promenade, de Kiosk, het Stadstheater, het Leopoldpark, 
de Wellingtonrenbaan en de Stadsbibliotheek straalden haar bourgeois karakter uit. Oostende, een ganse dag vrij vertoeven aan 
onze kust. https://www.visitoostende.be
• Autocar: kinderen e 15 - volwassenen e 25

Nederland: Vlas- en suikermuseum in Klundert en de Biesbosch
Maandag 29 augustus    •    Autocar: € 25
In de westhoek van Noord-Brabant verbouwt men al eeuwen vlas en suikerbiet, de grondstoffen voor de productie van lijnolie, vlaslint 
en suiker. Midden in dit gebied, in het vestingstadje Klundert staat het ‘nationaal vlasserij-suikermuseum’, een museum over leven en 
werken in het vlas, de suikerbieten en de suikerfabrieken. Medewerkers die jarenlang in het vlas gewerkt hebben leiden ons rond in de 
‘vlasserij’ en demonstreren de zware handarbeid van het repelen, roten, braken en zwingelen met originele gerestaureerde machines. We 
kennen vlas allemaal als een materiaal waar textiel van wordt gemaakt, maar vlas wordt ook gebruikt voor muurisolatie, surfplanken, 
dollarbiljetten, planken en strooisel voor in dierenstallen. Een heel dankbare grondstof gedurende al meer dan honderden jaren. Na 
onze koffietafel ’s middags, rijden we door de polders richting Werkendam waar we een bezoek brengen aan het Biesboschmuseum. 
Een themapaviljoen over waterbouw laat ons zien hoe riet en wilgenhout vroeger, maar ook nu nog, wordt gebruikt als verdediging van 
de oevers in het laaggelegen Nederland. De strijd tegen de vijand ‘het water’ verenigt heel Nederland. We vinden hier alles over de 
rijke flora en fauna van de Biesbosch, vis- en vogelbestand, thema’s als landbouw, visserij, stroperij, waterwinning en natuurontwikkeling 
maken deel uit van de vaste collectie van het museum. Het mooiste echter, is de prachtige rondvaart met de fluisterboot door het enig 
mooie natuurgebied van de Biesbosch. Op onze terugreis voorzien we nog een heerlijk 3-gangenmenu.
• Koffie en gebak, vlas- en suikermuseum, Biesboschmuseum, boottocht, middag- en avondmaaltijd: e 68 *

Nazomerverrassingsreis
Woensdag 7 en donderdag 8 september    •    Autocar: € 25
September, einde van de zomervakantie, begin nazomer. Voor ons het moment om hiervan te genieten. Even weg uit de alledaagse routine 
en dat doen we met iets speciaals. Je weet wel, ze zijn lekker, en zeker in deze tijd van het jaar. Na al dat lekkers en een heerlijke lunch is het 
tijd om totaal iets anders te doen. Maar ook hier moeten we al onze zintuigen gebruiken om alle kleuren te ontdekken. Zoals gebruikelijk 
sluiten we deze prachtige dag af met een lekker avondmaal.
• koffie met gebak, alle bezoeken, middag- en avondmaal: e 60 *

Marktdag en Nazomershoppen in Maastricht
Vrijdag 9 september   -   vrijdag 23 september    •    Autocar: € 25
Nazomergevoel in Maastricht, de meest Vlaamse stad in Nederland, is een ideale bestemming voor een dagje shoppen, bovendien is het op 
vrijdag wekelijkse marktdag. Gans de dag tijd om zalig te winkelen en flaneren in de gezellige, sfeervolle winkelstraten met vele restaurantjes 
en cafeetjes.

Viskwekerij Vandeput en Kaasmakerij Catharinadal
Woensdag 21 september    •    Autocar: € 25
Na een tas koffie met iets lekkers, bezoeken we het unieke landschap van De Wijers met zijn bijzondere ligging op de overgang tussen het 
Kempisch plateau en Haspengouw. Met een wandeling en onder leiding van een gids het natuurgebied ‘de Wijers’ waar viskwekerij 
Vandeput is gelegen. Op de plaats waar eeuwenlang zusters Franciscanessen woonden, is de kaasboerderij Catharinadal gelegen. In 
deze historische hoeve woont en werkt de familie Boonen. Het belangrijkste basisproduct van Catharinadal is de verse melk. Die wordt 
geleverd door een 100-tal roodbonte ‘long live’ koeien die op zo’n 20 hectare weiden van gras en klaver grazen. Dankzij de dagelijkse 
verse melk, kan Catharinadal de beste garantie leveren op verse kaas, ijs en zuivelproducten. Ze maken kaas zoals die 500 jaar geleden 
in de Kempen werd gemaakt, een natuurproduct van rauwe melk dat behalve zout, geen additieven bevat. Om deze prachtige dag af te 
sluiten voorzien we nog een heerlijk 3-gangenmenu.
• koffie of thee met iets lekkers, viskwekerij, kaasmakerij, middag- en avondmaal: e 60 *

Mosselen smullen in Zeeland
Donderdag 22 september    •    Autocar: € 25
Vandaag trekken we naar Zeeland, het is de plaats en de tijd om er te genieten van de lekkere Zeeuwse mosselen. In Kruiningen worden 
we ontvangen met koffie en gebak, we krijgen er een film te zien over de mosselkweek en rijden dan richting Yerseke, waar we indien 
mogelijk een bezoek brengen aan een mosselbedrijf. Hier zien we het sorteren en verpakken van de mosselen. Langs de Oesterputten en 
de Oosterschelde richting ons restaurant waar we ons laten verwennen met een heerlijk 3-gangendiner met mosselen (of eventueel 
scholfilet of schnitzel). We maken nog een rondrit doorheen Zeeland met een plaatselijke gids die ons de pracht en kracht van Zeeland 
in geuren en kleuren vertelt. Vooraleer we terug huiswaarts keren genieten we nog van een koffietafel.
• Koffie en gebak, film, bezoek, plaatselijke gids, 3-gangenmenu met mosselen en avondmaal: e 62 *

‘Zalig dagje aan de Rijn’: Van Bonn varen we langs Königswinter en het Zevengebergte naar Linz
Zaterdag 1 oktober    •    Autocar: € 25
De Rijn is de belangrijkste waterweg en tevens landschappelijk één van de mooiste rivieren van West-Europa. Deze machtige rivier stroomt 
hier langs het Zevengebergte, een zeer uitgestrekt natuurgebied, genoemd naar de zeven belangrijkste bergtoppen in de streek. Vanuit 
Bonn varen we langsheen Königswinter een charmante wijnstad. Al varend wordt ons middagdinner geserveerd en passeren 
we het mooie uitzicht op Königswinter en de Drachenfels. Op de top van deze legendarische rots staat de ruïne van de vroeg mid-
deleeuwse vestiging  de Drakenburcht, die door Aartsbisschop Arnold I van Keulen werd opgericht in de 12de eeuw. De legende van de 
draak vertellen we u ter plaatse. Onze boottocht over de Rijn brengt ons naar een ander bekende en aantrekkelijke stad Linz. Door zijn 
kleurrijke vakwerkhuizen kreeg Linz de naam van Bunte Stadt. We maken een verkennende wandeling door het centrum en genieten 
eventueel nog even na op een gezellig terras. Op de terugreis voorzien we nog een heerlijke koffietafel.
• Koffie en koek, boottocht, middag- en avondmaaltijd: e 65 *
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Show in De Kaasboerin: ‘Parodie Nostalgie’
Maandag 3 oktober    •    Autocar: € 20,50
Vertrek circa 10.00 uur. ‘s Middags 3-gangendiner: Soepje van seizoensgroenten, overheerlijk klassiek hoofdgerecht en dessert. Nadien 
volgt het showprogramma met volgende artiesten: Andrei Lugovski, Celien Hermans, Dirk Bouters en Vanessa Chinitor. Einde 
show om 18.00 uur, gevolgd door een lekkere avondlunch. 
• 3-gangendiner, show en avondlunch: e 39,50 *

Scheldelande: De Zilverreiger, Stille Waters en Het Kasteel van Marnix
Woensdag 5 oktober    •    Autocar: € 25
Bij het streekmuseum ‘De Zilverreiger’ staat voor ons bij aankomst koffie/thee met streekgebak klaar en maken we, onder leiding van 
een plaatselijke gids, terug kennis met oude ambachten. De Zilverreiger brengt een ode aan deze ambachten zoals mandenvlechters, 
klompenmakers, vlasbewerkers, kuipers en Scheldevissers ... Het zijn stuk voor stuk beroepen die verloren gingen, maar niet vergeten 
zijn. Hierna maken we een natuurtocht dwars door ‘De Stille Waters’, langs de oevers van de ‘Oude Schelde’ en passeren hierbij onder 
andere de woonplaats van onze weervrouw Sabine Hagedoren. In deze periode van het jaar zijn er geen groene blaadjes aan de bomen, 
zodat we een mooi zicht krijgen op de oude Schelde en de Stille Waters. Vervolgens schuiven we aan tafel voor ons warm middagdiner.  Na 
de middag brengen we, onder leiding van onze ‘kasteelgids’, een bezoek aan het indrukwekkende kasteel van Bornem. Het kasteel 
ligt aan de Oude Schelde, een zijarm van de Schelde die in de 13de eeuw is afgesneden van de rivier. Het staat op de oude fundamenten 
van een burcht uit de 10de eeuw, die bescherming moest bieden tegen de invallen van de Noormannen. Eind 19de eeuw onderging het 
versterkte renaissancekasteel, verbouwd door de Spaanse edelman don Pedro Coloma, een grondige renovatie in opdracht van Graaf 
Ferdinand Jozef. Het Kasteel met Loire-allures wordt nog steeds bewoond door Graaf John de Marnix de Sainte Aldegonde. Op onze 
terugreis voorzien we nog een heerlijke koffietafel om na te genieten van deze mooie dag.
• Koffie met iets lekkers, entrees, gidsbegeleiding, middag- en avondmaal: e 67 *

In het Scheldeland een bezoek aan Grega Ham en Tripel Karmeliet
Dinsdag 11 oktober    •    Autocar: € 25
Een bezoek in Buggenhout bij de firma Grega Ham, waar we hartelijk ontvangen worden met lekkere koffie en gebak. De familie Van den 
Berghe-Vermeir Greta en Gaston, vandaar GREGA, namen in de jaren 50 de zaak over van vader en nonkel. In de winkel was de vraag naar 
kwaliteitsham groot zodat het idee kwam om zelf kwaliteitshesp te gaan produceren. Het begon met vijf hespen te drogen op de zolder, 
ondertussen worden er in Buggenhout jaarlijks meer dan 100.000 heerlijke hammen op zeer professionele wijze gedroogd. Tijdens een 
boeiende rondleiding kunnen we dit ervaren. Wie kent er niet de heerlijke ‘Superano’... een drankje en een degustatie van de lekkere 
Superano hoort er ook bij. Na een heerlijk 3-gangenmenu gaat het naar den Tripel Karmeliet. De brouwerij Bosteels dateert uit 1791 
en brouwt al zeven generaties bier. De brouwerij is bekend om volgende bieren: Tripel Karmeliet: een ‘driegranentripel’ met hergisting op 
fles, Pauwel Kwak, het koetsierbier is een diep amberkleurig bier, DeuS, Brut des Flandres. Na onze rondleiding en ons geestrijk bezoek, 
zetten we onze weg verder naar onze koffietafel.
• Koffie en gebak, bezoek Grega, bezoek Bosteels, middag- en avondmaaltijd: e 65 *

Struisvogels in Monnikenwerve en het Zeekanaal Terneuzen - Gent
Woensdag 12 oktober    •    Autocar: € 25
Na onze koffie met struisvogelcake brengen we een rondleiding aan de struisvogelboerderij en vernemen we alle facetten van de struisvo-
gelkweek, van welk voedsel zij leven en wat er zoal bij komt kijken om vanuit een ei uit te groeien tot een volwassen vogel van 150 kilo. 
We stellen vast dat het voor het kuiken hard labeur is om door de harde schaal te breken. Dit doet hij met behulp van zijn sterk ontwikkelde 
nekspieren waarmee hij eerst de schaal breekt om daarna met z’n snavel verder het ei te openen op weg naar het levenslicht. Reeds van 
bij de geboorte weegt het kuiken ruim één kg. Onze gids (en tevens eigenaar van de kwekerij) vertelt ons alles over zijn ‘struisvogels’ en 
beantwoordt graag al onze vragen. Onze middaglunch in buffetvorm staat ook hier op de struisvogelboerderij voor ons geserveerd. Na de 
middag volgen we het Zeekanaal Terneuzen-Gent van aan zijn monding in de Westerschelde nabij Terneuzen tot aan zijn begin nabij het 
centrum van Gent. We passeren het sluizencomplex waar zeeschepen versassen om het kanaal Gent-Terneuzen of de Schelde op te varen. 
Via Ertvelde en de plaats waar in vroegere, gouden tijden dancing Paris-Las Vegas van Eddy Wally stond, belanden we in Terdonk waar 
we met onze autocar de overzetboot nemen over het zeekanaal. Langs wereldbekende bedrijven als Honda, Katoennatie, ArcelorMittal, 
Solvay en Volvo bereiken we Gent waar we nog aanschuiven voor ons avonddiner.
• koffie met gebak, alle bezoeken, middag- en avondmaal: e 60 *

De Tuinen van Adegem, het glinsterende Krekengebied en Sluis
Donderdag 13 oktober    •    Autocar: € 25
In Adegem, gelegen tussen Eeklo en Knokke, een rustige deelgemeente van Maldegem, worden we verwacht voor een bezoek aan ‘De 
Tuinen van Adegem’. Ontvangst met koffie en zoete gebakjes door de heer Gilbert Van Landschoot. Volgens hem werd het land in zijn 
schoot geworpen ... op een morgen zonder zorgen. Hij of zijn dochter Alexandra zullen ons op een zeer boeiende en amusante wijze 
alles vertellen over hun passie. De ontvangstzaal en de symboliek ervan, de romantische Franse tuin met duizenden rozen, de Engelse 
landschapstuin met vijvers en watervallen en de Japanse tuin met prachtige rotsblokken die een voorstelling geven van de mens op 
zijn levensweg. ’s Middags genieten we omringd door deze bloemenpracht van de tuinen van een lekkere 3-gangenmaaltijd. Na dit 
bezoek vervolgen we onze toeristische weg, om een mooie tocht te maken doorheen het Meetjesland en ’t Krekengebied. Een pol-
derland met glinsterende kreken, fraaie boerderijen en mooie, weidse landschappen, vele akkers en weilanden. 500 jaar geleden werden 
hier na geweldige overstromingen de vele dorpjes van de kaart geveegd. De talrijke kreken en grachten blijven een herinnering aan dit 
verleden. In Sluis nemen we de tijd om eventueel iets te drinken, of een wandelingetje te maken langs de winkels. Op onze terugreis 
voorzien we nog een goed gevulde koffietafel.
• Koffie en gebak, inkom Tuinen Adegem, rondrit krekengebied, middag- en avondmaal: e 64 *

Marktdag en herfstshoppen in Maastricht
Vrijdag 14 oktober   -   vrijdag 28 oktober    •    Autocar: € 25
Herfstmode in Maastricht, de meest Vlaamse stad in Nederland, is een ideale bestemming voor een dagje shoppen, bovendien is het op 
vrijdag wekelijkse marktdag. Gans de dag tijd om zalig te winkelen en flaneren in de gezellige, sfeervolle winkelstraten met vele restau-
rantjes en cafeetjes.
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Show in De Kaasboerin: ‘Parodie Nostalgie’
Maandag 17 oktober    •    Autocar: € 20,50
Vertrek ca. 10.00 uur. ‘s middags 3-gangendiner: Soepje van seizoensgroenten, overheerlijk klassiek hoofdgerecht en dessert. Nadien volgt 
het showprogramma met volgende artiesten: Gunther Neefs, Wim Leys, Lisa Lewis, Les Folles de Gand en de Stardancers. Einde 
show om 18.00 uur, gevolgd door een lekkere avondlunch. 
• 3-gangendiner, show en avondlunch: e 39,50 *

Marcienne-collection ‘Wintercollectie kerstshow’ en shoppen in Hasselt
Woensdag 19 oktober    •    Autocar: € 25
Vertrek circa 9.30 uur, richting Kirchhoven net over de Duitse grens voorbij Roermond. Ontvangst met koffie en taart bij breimodefabrikant 
Marcienne. Steekje voor steekje verovert de breimode de wintercollectie. Marcienne ontwerpt en produceert al meer dan 20 jaar: een 
eigen, vlotte en modieuze collectie. Die alleen hier in de eigen atelierwinkel te verkrijgen is. Er worden hoge eisen gesteld aan design, 
kwaliteit, materialen en pasvorm. Zo ontstaat ieder seizoen een nieuwe trendy collectie. De sprankelende live kerstmodeshow laat ons de 
huidige Marcienne-collectie zien. Afgestemd tot in het laatste detail. We laten ons verrassen, welke kleuren en modellen de trends van 
het nieuwe seizoen zullen zijn. Na de modeshow is er de mogelijkheid om de atelierwinkel vrij te bezoeken. Na ons 3-gangenmiddagmenu 
rijden we naar Hasselt om hier onze namiddag vrij in te vullen met eventueel een Hasseltse koffie.
• Koffie met taart, modeshow, 3-gangendiner: e 20 *

Najaarsverrassingsreis
Donderdag 20 en vrijdag 21 oktober    •    Autocar: € 25
De herfst is begonnen, de bladeren aan de bomen krijgen stilaan een herfstkleur. Vandaag laten we ons heerlijk verrassen en op onze eer-
ste bestemming worden we verwelkomt met koffie en gebak. Na de voorstelling van dit bedrijf nemen we plaats in de bus en gaan we dit 
uitgestrekte gebied verkennen. Na ons middagmaal bezoeken we ... hier hebben we even de tijd om op eigen tempo dit stadje te verken-
nen en wie weet een terrasje te doen. Om deze prachtige dagreis af te sluiten voorzien we op de terugrit nog een lekker 3-gangenmenu.
• Koffie of thee met gebak, alle bezoeken, middag- en avondmaal: e 60 *

Pottenbakkers in Raeren, herfstpracht langs de oevers van de Roer en glasblazen in Monschau
Woensdag 2 november    •    Autocar: € 25
Op onze heenweg voorzien we een koffiepauze met gebak in de omgeving van Tongeren. Na onze stop rijden we verder richting Raeren 
om zo toe te komen in het dorp van de pottenbakkers. De geschiedenis van de pottenbakkers uit Raeren gaat terug tot de 15de 
eeuw. In de loop der tijd heeft het vervaardigen van potten en andere gebruiksvoorwerpen in gebakken klei een sterke evolutie gekend. 
Zo ontstonden er nieuwe technieken en ook de vormen van de potten wijzigde regelmatig. Na onze lunch, een broodmaaltijd welke 
we gebruiken in de onmiddellijke omgeving van Raeren volgen we de Roer in herfstpracht richting Monschau. Gelegen in de smalle 
en diepe vallei van de Roer, op amper vier kilometer van de Belgische grens. Hier worden we ontvangen om de ambachtelijke kunst van 
het glasblazen te bewonderen. We sluiten deze mooie herfstreis nog af met een heerlijk 3-gangenmenu.
• Koffie en koek, pottenbakkersmuseum, glasblazerij, middag- en avondmaaltijd: e 65 *

Ardennen in herfstsfeer ‘Dinantse koeken en Cyril Chocolat’
Donderdag 3 november    •    Autocar: € 25
Bij de Dinantse bakker worden we bij aankomst eerst verwelkomd met koffie/thee en gebak. Vervolgens vertelt hij ons over de Dinantse 
koek. Een specialiteit van de Waalse stad Dinant. Volgens de legende is het ontstaan van de Dinantse koek gebeurd tijdens het beleg 
van de stad door Karel de Stoute in 1466. Het was in deze tijd dat de inwoners van Dinant een soort deeg bedachten omdat zij slecht 
geproviandeerd waren. Dit zware deeg drukten zij in de mallen van de koperslagers en zo verkregen zij allerlei ontwerpen. De koek wordt 
vervaardigd uit tarwebloem en pure honing volgens een recept dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Hij wordt gebak-
ken in bakvormen van perenhout, notenhout of beukenhout in fijne reliëfs. Zo wordt de Dinantse koek vaak als sierstuk aan de muur ge-
hangen, in verschillende voorstellingen: dieren, personen, bloemmotieven, stadstafereeltjes enzovoort. Onze middaglunch is gereserveerd 
in de vorm van een uitgebreid broodtafelbuffet. 
Door onze bosrijke Ardennen in herfstkleur rijden we via Marche-en-Famenne en La Roche, langs panoramische wegen naar Samrée 
voor ons namiddagbezoek bij Cyril Chocolat. Bij Cyril ontdekken we de geheimen van het chocolade maken, van de oorsprong tot in uw 
mond? Cyril geeft ons een live demonstratie met Nederlandstalige uitleg om van te watertanden waarbij veel en uitgebreide proeve-
rijen bijhoren. Het nabije museum met blikken dozen, boeken, advertenties, vormen en andere chocolade-gerelateerde items geeft ons 
een uitstekend beeld van de evolutie van deze wereldberoemde Belgische lekkernij. We sluiten deze mooie herfstreis nog af met een 
heerlijk 3-gangenmenu.
• Koffie of thee met gebak, alle bezoeken, middag- en avondmaal: e 64 *

Herfstkleuren en pracht in De Ahrvallei en Altenahr
Zaterdag 5 november    •    Autocar: € 25
Het Ahrdal, in het noorden van de Eifel, is één van de mooiste en drukst bezochte zijdalen van de Rijn. De rivier de Ahr heeft zijn oor-
sprong midden in de Eifel te Blankenheim op 462 meter hoogte en mondt na een parcours van 89 km, in de nabijheid van Sinzig, in de 
Rijn uit. Het meest romantische en tevens toppunt van natuurschoon bevindt zich tussen Bad Neuernahr en Altenahr. Hier baant de 
Ahr zich in talloze bochten een weg tussen de leisteenrotsen, waarvan de flanken bedekt zijn met vele wijngaarden die de beroemde 
Ahrwijnen leveren. Op onze heenreis in de buurt van Heerlen houden we onze koffiepauze om nadien via Aken, Düren en Zulpich, Bad 
Munstereifel te bereiken. We brengen een kort bezoek aan deze volledig ommuurde en middeleeuws uitziende stad, een korte wande-
ling langs de rivier de Erft, de Marktbrünnen en de mooie kerk. We zetten onze reis verder langs Effelsberg, één van onze mooiste 
herfstroutes brengt ons in het stroomgebied van de Ahr om zo via Kreuzburg Altenahr te bereiken, waar voor ons een lekker middagmaal 
gereserveerd is. De Ahr slingert zich hier in een hoefijzerbocht rondom Altenahr. Nadien gaat onze tocht verder door het mooiste deel van 
de Ahr langs Mayschoss met zijn oudste wijncoöperatieve gaat het naar Walporzheim met zijn gekende rotsformatie de ‘Bünte Kuh’. Zo 
bereiken we een andere prachtige stad, Ahrweiler, dat binnen zijn stadsmuren een pracht aan authentieke gebouwen herbergt, waarvan 
elk gebouw een foto waard is. Ook hier maken we een korte wandeling, eventueel een bezoek aan de mooie Sint-Laurentskerk en wat vrije 
tijd. Langs de Duitse autobahn gaat het terug huiswaarts met onderweg nog een goed gevulde koffietafel op het gekende drielandenpunt.
• Koffie en gebak, middag- en avondmaaltijd: e 65 *
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Met de Zilvermeeuw al varend (elektrisch) van de Biesboschen naar en door de haven van Antwerpen
Dinsdag 8 november    •    Autocar: € 25 *
Om 08.45 uur wordt u in Lage Zwaluwe aan de rand van de Biesboschen hartelijk ontvangen met koffie en appelgebak, waarna wij 
om 09.00 uur de vaartocht naar de haven van Antwerpen beginnen met het mooiste schip van Nederland, de ‘Z8’. We varen onder 
de Moerdijkbruggen door en nadat we langs Willemstad zijn gevaren, schutten we via de Volkeraksluizen het Volkerak op. Via het 
Schelde-Rijnkanaal varen we langs Tholen België binnen. De haven van Antwerpen is de grootste haven van België en de tweede 
grootste haven van Europa. We varen door de indrukwekkende haven van Antwerpen. Antwerpen dankt de Schelde aan God... en al het 
overige aan de Schelde. Tijdens onze rondvaart doorheen de haven ontdekken we dat deze oude slogan juist is. We zien de enorme evo-
lutie, vooruitgang, ontwikkeling en visie om klaar te zijn voor de toekomst. De poort van West-Europa ontdekken we vandaag al varend. 
Omstreeks 16.30 uur meren we weer aan in Antwerpen. Daar staat onze autocar op ons te wachten en brengt  ons naar onze avondlunch.
• Koffie met iets lekkers, rondvaart, middag- en avondmaal: e 65 *

In Vlaamse Velden en The Last Post in Ieper
Donderdag 10 november    •    Autocar: € 25
20.00 uur Ieper, The Last Post ... Ieper is een stad met een groots en rijk verleden. Een tragisch dieptepunt in de geschiedenis van de stad 
en de hele Westhoek is natuurlijk de Eerste Wereldoorlog. De hele stad werd met de grond gelijk gemaakt, maar Ieper herrees uit het puin 
en werd in zijn oorspronkelijke stijl heropgebouwd zodat we nu opnieuw de vele prachtige gebouwen zoals het Belfort, de Lakenhalle 
en de Sint-Maartenskathedraal, ... kunnen bewonderen. Het is vandaag meer dan 100 jaar geleden dat ‘Den Groote Oorlog’ uitbrak. We 
kunnen het ons moeilijk voorstellen wat zich hier heeft voorgedaan, de vele oorlogskerkhoven en gedenktekens zijn de stille getuigen 
van deze verwoestende oorlog. We vertrekken omstreeks 10.00 uur richting Westhoek om zo ’s middags te arriveren in Langemark voor 
ons 3-gangenmiddagmaal. Ons namiddagprogramma brengt ons in Passendale hier bezoeken wij de grootste Britse begraafplaats van 
Vlaanderen, ‘Tyne Cote’, we passeren langs het Canadees monument, dat ons herinnert aan de eerste Duitse gasaanval. We bezoeken 
ook de Duitse begraafplaats van Langemark en Boezinge. Onze gids leidt ons doorheen deze frontstreek die een blijvende herinnering is 
aan een donkere periode in de geschiedenis. Na onze koffietafel zijn we aan de Menenpoort op de (repetitie) vooravond van 11 november 
getuige van ‘The Last Post’, een ontroerend huldebetoon aan de vele slachtoffers van ‘Den Groote Oorlog’.
• 3-gangenmiddaglunch en koffietafel, gidsbegeleiding: e 55 *

Herfstkleurenwandeling in het Zoniënwoud
Donderdag 17 november    •    Autocar: € 25
Het Zoniënwoud is een groot bos centraal in België, ten zuidoosten van de hoofdstad Brussel. Het is nu zo’n 4.400 hectare groot, oorspron-
kelijk was het 20.000 hectare groot. Sinds 2017 maakt het Zoniënwoud deel uit van het Unesco-Werelderfgoed ‘oude en voorhistorische 
beukenbossen’ van Europa. Het Zoniënwoud bestaat voor het grootste deel uit hoge beukenbossen. De oudste bomen zijn meer dan 200 
jaar oud. Het woud was lange tijd een exclusief jachtgebied voor de adel, maar tegenwoordig is het ook bij het grote publiek geliefd. De 
grootte van het bos en de ligging, pal in de grootstedelijke agglomeratie van Brussel, maakt het tot een uniek natuurgebied voor België. 
De beuken geven een prachtig kathedraaleffect. Een beuk kan tot 300 jaar worden en de meeste zijn al ouder dan 200 jaar. Tijdens onze 
namiddagwandeling onder gidsbegeleiding maken we kennis met het Zoniënwoud en zijn gele tot donkeroranje herfstkleuren Deze dag-
reis gaat alleen door bij mooi zonnig herfstweer.
• Middaglunch, herfstboswandeling met gidsbegeleiding, koffietafel: e 52 *
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V.U. Reizen De Stille Kempen bv

Mielandweg 10

2310 Rijkevorsel (B)

REIZEN DE STILLE KEMPEN BV
Mielandweg 10   I   2310 Rijkevorsel (B)   I   tel. 03 312 08 34   I   fax 03 311 72 04
e-mail: DeStilleKempen@skynet.be   I   www.ReizenDeStilleKempen.com
Vergunningnummer: 7297   I   Ondernemingsnummer: 0.836.389.329

❄	vrijdag 	   9 december	 kerstshoppen Maastricht� e 25
❄	maandag	 12 december	 kerstshow Kaasboerin� e 60
❄	dinsdag	 13 december	 kerstmarkt Essen� e 25
❄	woensdag	 14 december	 kerstmarkt Oberhausen� e 25
❄	donderdag 	15 december	 kerstmarkt Essen� e 25
❄	vrijdag 	 16 december	 kerstshoppen Maastricht� e 25
❄	dinsdag	 20 december	 kerstmarkt Essen� e 25
❄	woensdag	 21 december	 kerstmarkt Oberhausen� e 25
❄	donderdag 	22 december	 kerstmarkt Essen� e 25
❄	vrijdag 	 23 december	 kerstshoppen Maastricht� e 25

Uitgebreide kerstbeleving in
België, Nederland en in Duitsland
op de meest sfeervolle kerstmarkten !

Een reiscadeaubon...
altijd een aangenaam geschenk !




