
NEDERLAND  |  3-DAAGSE REIS  |  VOLPENSION

Texel

3 DAGEN
€ 595 

 Vrijdag 6 tot zondag 8 september

Inbegrepen: BTW  I  wegen- en verblijfstaksen  I  reis per 
comfortabele autocar  I  2 overnachtingen in hotel 
Opduin **** op Texel  I  verzorging op basis van 
volpension, vanaf 1ste middagmaal tot avondmaal 3de 
dag  I  overzet van en naar Texel  I  alle uitstappen en 
excursies - annulatieverzekering

Niet inbegrepen: dranken  I  toeslag éénpersoonskamer € 100  I  
 eventuele overige toegangsgelden (gering)

Zaterdag zal Texel ons verwonderen met: wind, (hopelijk) blauwe lucht, witte 
wolken, stranden en dijken, typische terpen en zadelkerkjes, tot eindeloze ver-
gezichten over de lokkende zee. Een eiland van 20 kilometer lang en 8 kilome-
ter breed, gevormd door wind en zeestromingen. We maken een rondrit met 
verschillende bezoeken. Langsheen: Den Hoorn, Den Burg, Oudeschild, De 
Koog, Oosterend, Cocksdorp, de vuurtoren Eierland, de Slufter, Kaap Skil, 
Brakenstein, de Wezenputten, ... Eventueel na ons diner in het hotel nog een 
avondwandeling op het strand. 

Tijdens onze driedaagse reis ontdekken we Texel en Friesland, twee zeer aantrekke-
lijke toeristische bestemmingen. Met op onze heenreis een bezoek aan de kaasmarkt 
van Alkmaar. Zaterdag verkennen we het eiland Texel en zondag keren we via de 
afsluitdijk en Friesland terug huiswaarts. Met een zonnige strandwandeling op een 
septemberavond genieten we van een warme eilandbries.

We vertrekken langs Rotterdam, Den Haag en Schiphol. Na onze koffiestop bezoe-
ken we Alkmaar, een prachtig oud Hollands stadje dat vooral bekend staat om 
zijn wekelijkse kaasmarkt. Op het Waagplein gaan de kaasdragers aan de slag, dit 
bontgekleurd spektakel is wereldwijd beroemd en is nauw verbonden met de stad, 
ook een korte wandeling door Alkmaar is de moeite. Na onze middaglunch gaat het 
verder langs de Anna Paulowna-polder naar den Helder waar we inschepen voor 
onze overzettocht richting Texel. Aankomst en diner in ons prachtig gelegen hotel 
Opduin ****. 

Na een heerlijk ontbijt zeggen we Texel vaarwel en rijden we over de indrukwek-
kende 30 kilometer lange afsluitdijk richting Friesland. Friesland heeft door haar 
ligging het best haar eigenheid en tradities kunnen bewaren. Friesland staat bekend 
om: vlakke weidse vergezichten, de zwartbonte koeien, de uitgestrekte groene wei-
landen, de boezems en de typische kop-hals-rompboerderijen met hun ‘Ulenborden’ 
en de watergrachten voor de Elfstedentocht. We rijden doorheen Bolsward, Al-
lingawier, Makkum, Gaast, Workum naar Hindeloopen waar onze middag-
lunch gereserveerd is. We maken een wandeling doorheen dit Hanzestadje. Hinde-
loopen was vroeger dankzij zijn handel met Noorwegen bijzonder welvarend. We 
bezoeken eventueel het schaatsmuseum, hier vinden we alles over de Elfstedentoch-
ten, klederdrachten en de Friese schilderkunst. Nadien gaat onze route verder langs 
Stavoren en Sloten. Sloten is het kleinste van de elf Friese steden. We verkennen 
dit gezellige Friese stadje. We verlaten Friesland en rijden het immense Flevoland 
binnen. Land gewonnen op de zee, meer dan 150.000 hectare nieuw land, met 
enorme ruimte voor land- en tuinbouw, nieuwe steden en natuur. Even-tueel een 
stop op Schokland (Unesco erfgoed) in de Noordoostpolder. Verder richting Oostelijk 
Flevoland langsheen de Oostvaardersplassen en de uitgestrekte velden met ein-
deloze weilanden. We passeren Almere, sinds 1979 een volledig nieuwe stad, twee 
tot vijf meter onder het zeeniveau gelegen. Op onze terugreis voorzien we nog een 
driegangen avondmaal.
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