
5 DAGEN
€ 997 

 Maandag 4 tot vrijdag 8 november

Inbegrepen: BTW  I  wegen- en verblijfstaksen  I  reis met onze 
comfortabele autocar  I  4 overnachtingen in Star-
Apart Hansa ****-Hotel  I  verzorging op basis van 
volpension van 1ste middaglunch tot avondmaal 5de 
dag, ontbijtbuffetten, middaglunches, avonddiners  I  
alle uitstappen en excursies  I  één consumptie bij de 
avonddiners  I  annulatieverzekering

Niet inbegrepen: dranken  I  toeslag éénpersoonskamer € 103  I  
persoonlijke uitgaven  

DUITSLAND  |  5-DAAGSE REIS  |  VOLPENSION

Wiesbaden,  Frankfurt,  Heidelberg

26 2024202420242024

De Stille Kempen neemt jullie mee naar Midden-Europa, meer bepaald naar de 
heimat waar Müller, Smidt en Schneider zich thuis voelen: Duitsland. Onze eerste 
toeristische uitstap maken we in het pittoreske wijndorpje Eltville am Rhein, één 
van de mooiste die je aan de Rheingau kan vinden. We nemen jullie mee in de 
rijke geschiedenis van de wijn. Daarna zetten we koers naar onze verblijfplaats 
in het historische centrum van Wiesbaden. 

Wiesbaden
Eén van de meest mondaine steden van Europa. De warmwaterbronnen van Wies-
baden trokken vele rijke toeristen aan. Wie aan Kurhaus denkt, denkt in termen van 
Spa en wellness. Om verder de Kurhauscollonade, het staatstheater, de Bowling 
Green en als toetje ... het Witte Huis te bewonderen ! Verder zal een bezoek aan 
de Russisch-Orthodoxe kerk u nog lang heugen. We zijn onder de indruk wanneer 
we het marmeren praalgraf van Elisabeth te zien krijgen en uitgebreid kennis kun-
nen nemen van de iconostase. Eén van de vele culturele hoogtepunten van deze 
Rheinreis! De Schlossplatz met het Stadspaleis, het Altes Rathaus, de marktfontein, 
het nieuwe stadhuis en de Marktkirche staan ook op het dagprogramma. Met een 
ommetje via de warmwaterbron Kochbrunnen komt de ‘Römertor’ in zicht. Ga met 
ons mee en laat u verrassen !

Frankfurt am Rhein 
Frankfurt is de 5de grootste stad van Duitsland. Een metropool gekenmerkt door zeer 
moderne hoogbouw en historische gebouwen die we gaan bezoeken in de Altstadt. 
Hier bevindt zich het financiële hart van Europa (ECB) en krijgt de Börse van Frankfurt 
ook de nodige aandacht. De geboortestad van schrijver, toneelschrijver, dichter en 
filosoof Johann-Wolfgang Goethe. We bezoeken zijn geboortehuis en de Kathari-
nenkirche en wandelen zo naar de Hauptwache. Via het Palais Quartier met Thurn 
en Taxis passeren en bewonderen we de architectuur van My Zeil. Na de prachtige 
cultuur gaan we een beetje genieten van natuur. Dat doen we in de Palmengarten 
in het centrum van Frankfurt. Verpozen tussen palmen, fonteinen, waterpartijen, 
bloemen en struiken.

Heidelberg
Het Schloss domineert de stad. Deze trekpleister lokt elk jaar opnieuw duizenden be-
zoekers. Met de kabelbaan gaan we naar de top van de berg en dalen dan af om het 
kasteel waar de keurvorsten van de Palts meer dan vier eeuwen hebben verbleven 
te bezoeken. De universiteit van Heidelberg heeft niet minder dan elf nobelprijswin-
naars voortgebracht. We kunnen hen aanschouwen in de trappenhal, en de oude 
aula van de universiteit is verbazingwekkend mooi. 

Op de laatste dag varen we enkele uurtjes stroomafwaarts om zo de vele kastelen, 
wijndorpjes en wijngebieden vanop de rivier te mogen aanschouwen. Als we bijna 
aan het einde zijn van de bootreis varen we langs de Lorelei.


